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Hoe God zich verzet tegen de ondergang van de mens

Advent betekent: komst. We hebben al drie zondagen nagedacht over het komen van de Here Jezus, aan de hand van de gidsen Jesaja, Johannes de Doper en Jakobus. Vandaag is het de beurt aan Jozef. Jozef krijgt in een droom te horen: Dit alles is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat bij monde van de profeet door de Heer is gezegd: ‘De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal hem de naam Immanuël geven,’ wat in onze taal betekent ‘God met ons’. (Matteüs 1:22-23)
Het evangelie in die bekende naam Immanuel is dat God zich verzet tegen de ondergang van de mens. De zondeval was dat de mens geen God boven zich wilde. En liever ook niet in zijn buurt. Het resultaat is bekend: een aarde vol ellende.
God legt zich hier niet bij neer. Direct na de zondeval komt God met de moederbelofte (Genesis 3:16): ik ga vijandschap stichten tussen satan en de mens. Want God wil met de mens omgaan. God houdt vast aan zijn verlangen: Hij wil zijn liefde met de mens delen. Hij weet wat er met de mens gebeurt als Hij zich terugtrekt. Zonder zijn liefde, trouw en geduld in mensen, krijg je haat, oorlog en vernietiging. Alleen liefde en trouw kunnen ons redden. Het is de adem waarop wij bestaan.
In de naam Immanuel maakt God bekend dat Hij vasthoudt aan zijn oorspronkelijk verlangen om het leven met de mens te delen. Hoe wonderlijk! Je merkt dit telkens wanneer je de bijbel open doet, je hoort het in de kerk, je ziet het in de doop, je proeft het in het avondmaal. God wil zich met mensen verbinden. Je herkent het zelfs in de mens die op zoek is naar een paradijswereld: de heilige Geest werkt dat.

Vervolgens gaan de wegen uiteen. Er zijn mensen die geloven dat wij zelf die paradijswereld moeten zien te bereiken. Anderen roepen tot God, zij geloven dat God ons moet helpen. God met ons, God als onze helper. Maar let op, is dat de rol die God wil hebben? Het kan zomaar gebeuren dat je God in je leven wilt hebben om jou te dienen. Maar is er dan wel iets veranderd ten opzichte van de zondeval? Wat God wil is de zondeval terugdraaien. Hij wil weer die relatie met de mens waarin Hij God is en jij mens.

En dan komt God op aarde als mens. Kerst. Maar het loopt niet goed af. De mensheid duldt God nog steeds niet op aarde, Jezus wordt gekruisigd. Bijzonder is dat: dan komt God in mensengedaante bij ons -Immanuel- en dan gaat Hij ons dienen. Hij doet wat wij zouden moeten doen. In Jezus is de zondeval teruggedraaid: Jezus is de mens die God dient naar de scheppingsbedoeling. In de persoon van Jezus, door jouw geloof, mag jij die relatie met de Vader hebben. Dat is je redding.
Ga van daaruit met God leven. Zoek omgang met Hem in bijbel lezen en bidden. Wandel met God, dat is: laat Hem meegaan bij alles wat je doet en leg keuzes die je moet maken aan God voor. En geef God een plek in je levensdoel. Kerst vieren (volgende week!) is God dichtbij je willen hebben. Niet omdat Hij jou dan zo nodig kan dienen, maar omdat jij Hem wilt dienen.
