Zondag 1 januari 2017 - HC Zondag 23  - ds Rutger Heij SEQ CHAPTER \h \r 1
In Christus rechtvaardig voor God
- leesrooster -

Maandag - Habakuk 1:12-2-4 en Romeinen 1:16-17

Wie gelooft in de volmaakte goedheid van God doet wat van hem/haar verwacht wordt (= rechtvaardig zijn) en zal blijven leven. Waaruit blijkt jouw geloof in Gods volmaakte goedheid?

Dinsdag - Johannes 3:31-36

Opnieuw is de vraag: geloof jij in Gods volmaakte goedheid (‘dat God betrouwbaar is’, vers 33)? Jezus kwam op aarde en getuigde daarvan. Daarom is sindsdien de vraag: geloof jij in wat Jezus zegt? Kun je samenvatten wat Jezus tijdens zijn leven op aarde gezegd heeft?

Woensdag - 1 Korintiërs 1:26-31
Jezus is de heilige, de rechtvaardige, Gods geliefd kind, de parel in zijn hand. In zijn persoon, door je geloof, jij ook. Hoe vind je dat?
Donderdag - 2 Korintiërs 5:11-21
Iemand die één met Christus is (zie woensdag), is een nieuwe schepping. Om mensen voor dat evangelie te winnen heeft Christus gezanten op pad gestuurd die de oproep doen: ‘laat u met God verzoenen’. Hoe is in jouw leven te zien dat je een nieuwe schepping bent?
Vrijdag - Romeinen 3:21-31

Rechtvaardig zijn is: doen wat van je verwacht wordt (zie maandag). In dit gedeelte wordt gezegd dat God rechtvaardig is (doet wat van Hem verwacht mag worden) wanneer Hij iedereen vrijspreekt die in Jezus gelooft. Waarom is het voor jou belangrijk dat God doet wat je van Hem mag verwachten?
Zaterdag - Romeinen 5:1-11

God wil op zijn woord geloofd worden, dan doe je als mens wat God van je verwacht (en ben je rechtvaardig). Geloven is relationeel, het heeft te maken met God en jou samen. Het gaat over jullie band. Jezus heeft een volmaakte band met zijn Vader. Hij gelooft dat zijn Vader volmaakt goed is. Geldt dat voor jou?
