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                      #6  april
‘Vooral de Liefde’


          Vriendschappen / Noaberschap
In de maand april gaan we het hebben over de onderwerpen Vriendschappen en Noaberschap. In de preek van vanmorgen gaat het over Vriendschappen, het is de bedoeling dat op een later moment aandacht wordt gegeven aan Noaberschap.
Preeksamenvatting zondag 2 april 2017 - Spreuken 27:9 - ds Rutger Heij

Van echte vriendschap word je gelukkig

Direct bij het begin van de wereld lees je: ‘God, de HEER, dacht: Het is niet goed dat de mens alleen is’ (Genesis 2:18). Dat gaat over het huwelijk, maar zou je dit niet breder mogen trekken? Mensen zijn zo geschapen dat ze relaties nodig hebben. Mensen verlangen naar vriendschap. De Spreukendichter zegt: ‘De geur van balsem en wierook maakt gelukkig, maar zoeter voor het hart is ware vriendschap.’

In de bijbel kom je allerlei vriendschappen tegen: David en Jonathan, de vrienden van Job, Daniël en zijn vrienden. Paulus heeft het over ‘vrienden in het geloof’. Abraham en Mozes worden ‘vriend van God’ genoemd. En Jezus noemt zijn leerlingen zijn vrienden.

Drie dingen zijn heel belangrijk in een vriendschap:


een gezamenlijke passie


vertrouwen


belangeloosheid

Waarom word je van vriendschap gelukkig?


je ziet er iets in van God zelf


je ziet er iets in van het herstel van het mens zijn in relatie


het helpt je om het in deze kille wereld uit te houden

Dit zie je in Jezus:


Hij komt in de wereld om de relatie tussen God en de mens te herstellen


Hij herstelt de relaties tussen mensen onderling


Hij werkt aan een wereld waarin liefde heerst

De manier waarop Jezus dit doet is door een vriend te zijn. Tegen zijn leerlingen zegt Hij: ‘Er is geen groter liefde dan je leven te geven voor je vrienden’ (Johannes 15:13).

Maakt deze vriendschap met God je niet het meest gelukkig? Aardse vriendschappen gaan voorbij, maar vriendschap met de eeuwige is eeuwige vriendschap. Daarmee is de diepste eenzaamheid gebroken. Het evangelie is dat God jou belangrijk genoeg vindt om je zijn vriendschap aan te bieden. Als je in die vriendschap leeft kun je gaan uitdelen, dan kun je voor anderen een vriend zijn.

Twee praktische vragen:
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bestaat er zoiets als christelijke vriendschap?


mag je vrienden zijn met niet-christenen?






