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Ambtsdragers moeten Jezus liefhebben
Jezus vraagt drie keer aan Petrus: ‘Heb je mij echt lief?’ Petrus antwoordt drie keer: ‘Ja, Here, u weet dat ik van u houd.’ Waarop Jezus ook drie keer de kudde aan Petrus’ zorg toevertrouwt.
Heeft dit te maken met Petrus’ drievoudige verloochening? Of kan het ook zijn dat niet Petrus’ verleden hier aan de orde is maar zijn toekomst?
Thema:
Jezus legt de zorg voor zijn kudde alleen in handen van hen die Hem uitdrukkelijk liefhebben.
Hoe gaat het wanneer je je kinderen toevertrouwt aan de zorg van een ander? Je vraagt aan de oppas: Zul je goed voor ze zorgen? De oppas zegt: Ja. Even later vraag je: Wanneer je een van de kinderen hoort huilen in bed ga je dan wel even kijken? De oppas zegt: Natuurlijk. En bij de voordeur nog een keer: Als er iets aan de hand is bel je me dan? En de oppas zegt: Ja hoor, dat zal ik doen!
Kinderen worden door ouders soms hun ‘bloedjes’ genoemd. Je wilt alles wel geven om hen te beschermen. Jezus deed dat al: Hij stierf op Golgota om het leven te kunnen geven aan zijn gemeente (Handelingen 20:28). Daarom is Jezus verschrikkelijk zuinig op zijn kudde.
In Johannes 21 legt Jezus zijn levenswerk in handen van een mens. Dat doet Hij nog steeds: vandaag geeft Jezus de gemeente nieuwe ambtsdragers. Maar het is ook omgekeerd, de broeders ontvangen een gemeente. Maar niet voordat zij hun liefde voor Jezus hebben beleden!
Wat voor ambtsdragers krijg je dan als gemeente? Ambtsdragers die Jezus willen volgen (vers 18-19). Voorganger word je door volgeling te zijn. Alleen wie die liefde voor Jezus heeft kan ambtsdrager zijn. Zo gaan zij de gemeente voor, Jezus achterna.

Hoe breng je als ambtsdrager die liefde op? Die krijg je van God, uit zijn Woord en door zijn Geest. Het formulier voor de bevestiging zegt daarom dat de ouderlingen de ‘Schriften ijverig moeten onderzoeken’. En wat mij betreft de diakenen ook.
Ambtsdragers moeten zich realiseren wat voor gemeente zij krijgen: een heel kostbare. Tegelijk is dit evangelie bevrijdend: ambtsdragers mogen bedenken dat zij niet worden afgerekend op de mate waarin zij voldoen aan de verwachtingen van mensen. Jezus beoordeelt hen op hun liefde voor Hem. Dat mag je van ambtsdragers vragen: dat hun liefde voor Jezus zichtbaar wordt en dat zij je in die liefde voorgaan en onderwijzen om je zo dichtbij Jezus te brengen. Jezus laat zijn woorden en daden door de mond en de handen van mensen vorm geven op aarde. Zo wil Hij in je leven komen met zijn genade, zijn liefde, zijn leven. Ontvang je de broeders ambtsdragers als mensen die Jezus aan je geeft? Ontvang je hen als mensen in wie Hijzelf dan ook meekomt?

Opvallend genoeg is er in Johannes 21 nog helemaal geen kudde. Alleen een berg vissen op het strand. De niet-visser Jezus heeft voor deze vangst gezorgd. Zal hij dan ook niet de kerk doen volstromen met schapen en lammeren van alle kanten?
