Zondag 19 februari 2017 - 1 Korintiërs 11 en Efeziërs 5 - ds Rutger Heij SEQ CHAPTER \h \r 1
In de kerk is er verschil tussen mannen en vrouwen

Mogen alleen mannen ouderling, diaken en dominee zijn? Of vrouwen ook? De synode van onze kerken moet daar dit voorjaar een besluit over nemen. Afgelopen september hebben we er in de Kandelaarkerk ook een avond over gehad. Voor veel mensen is het een spannend onderwerp, waarvan de uitkomst iets zou zeggen over de bijbelgetrouwheid van de kerk.
Drie redeneringen die ik niet volg:
- de huidige cultuur vraagt erom

- de bijbel is tijdgebonden

- vrouwen hebben de gaven om in het ambt te dienen en dus moeten ze worden toegelaten
In 1 Korintiërs 11:11-12 staat dat christenen moeten bedenken dat de vrouw niet zonder de man kan en de man niet zonder de vrouw. In de gemeente van Christus moeten man en vrouw elkaar aanvullen en samenwerken. Want man en vrouw zijn verschillend geschapen door God. Samen vertonen ze zijn beeld. De Bijbel in Gewone Taal vertaalt vers 11-12 zo: ‘Christenen mogen zich niet gedragen alsof er geen verschillen zijn tussen mannen en vrouwen. Want God heeft mannen en vrouwen hun eigen plek gegeven.’
Mannen en vrouwen hebben zowel in het huwelijk als in de gemeente een eigen rol toebedeeld gekregen van God. Wat die verschillende rollen zijn wordt vooral duidelijk als in Efeziërs 5:22-33 gesproken wordt over het huwelijk. De man is hoofd, de vrouw hulp. Het hoofd zijn van de man is de rol van de verantwoording, hij draagt verantwoordelijkheid voor zijn vrouw. Het hulp zijn van de vrouw is de rol van de hulpvaardigheid, zij toont in haar gedrag dat ze naast haar man wil staan en met al haar eigen gaven hem wil helpen. Dat de man hoofd van de vrouw is lees je ook in 1 Korintiërs 11:3 en daar gaat het over de verhoudingen in de gemeente.
Als ik de bijbel goed begrijp dan geeft God zowel in het huwelijk als in de gemeente mannen de dienst van de verantwoording en vrouwen de dienst van de hulpvaardigheid. Niet omdat elk van hen daar beter in is, misschien wel juist omdat het iets is wat hen niet zo ligt, zodat ze hun uiterste liefde en trouw moeten inzetten om hun dienst te kunnen vervullen en ze ook nooit zonder Gods hulp en kracht kunnen. Daar zit ook het evangelie in dit verhaal: de liefde verbindt, mannen en vrouwen hebben de trouw van God nodig om dit vol te houden.
Mogen vrouwen nu toegelaten worden tot het ambt van ouderling, diaken en predikant? Het Nieuwe Testament kent deze ambten zo niet. Het enige ‘ambt’ dat je in het Nieuwe Testament tegenkomt is dat van de oudsten, en hun taak is die van de verantwoording: zij moeten geestelijk leiding geven aan de gemeente. Ik stel me voor dat we in onze gemeente een oudstenraad van 10-15 wijze, gelovige mannen zouden hebben, en dat onder hun geestelijke leiding en verantwoordelijkheid mannen en vrouwen ingeschakeld worden voor het naar elkaar omzien op pastoraal en diaconaal vlak, voor missionair werk, voor het onderwijs aan de jeugd, voor muziek en aanbidding, voor alles.
