Zondag 20 augustus 2017 – Matteüs 18:21-35 - ds Rutger Heij

Alle eer aan de vergevende God


Is vergeven een moeten of is het iets dat mooi zou zijn als je het deed? Moest die dienaar in de gelijkenis van wie 10.000 talent is kwijtgescholden zijn mededienaar ook zijn schuld kwijtschelden? Of had de dienaar gewoon het recht om zijn geld terug te vragen? Misschien dat het je ook verbaast dat de koning zijn dienaar eerst het hele bedrag kwijtscheldt, maar het na het voorval met de andere dienaar opeens weer opvoert en hem er alsnog voor gevangen zet. En God, kan Hij mijn schuld bij Hem, nadat Hij die heeft vergeven, weer terug halen als ik mijn naaste niet wil of kan vergeven?

Een paar begrippen en vragen:
- God is de koning, de eerste dienaar (vers 24) ben jij, de andere dienaar (28) is je naaste.
- 10.000 talent is zo’n 9 miljard euro, 100 denarie is 9.000 euro.
- Wat is het verband tussen deze twee bedragen?
- Wat begrepen de dienaren (31) en waarom waren ze zo ontdaan?
- Waarom noemt de koning zijn dienaar slecht (32)? Wat voor slechts heeft hij gedaan?

God wil dat jij de genade die je van Hem ontvangt doorgeeft aan je naaste. Hij wil bekend komen te staan als de vergevende God. Zo wil Hij geëerd worden. Daarom moet jij je niet onverzoenlijk opstellen tegenover je naaste, want dan verliest je naaste het zicht op God en zijn vergeving. In diagram:

- de verticale as is wat God mij moet vergeven
- de horizontale as is wat ik mijn naaste moet vergeven

Stel dat ik mij keihard opstel. Ik zeg: ik vergeef het je nooit, je zult voor mij door het stof moeten, op je knieën jij! Dan maak ik mijzelf toch tot God voor mijn naaste? Ik stel me zelfs op boven God, want Hij dwingt mensen niet op de knieën. Zo ontneem ik mijn naaste het zicht op God en zijn vergeving. Ik steel wat van God is: de eer die God toekomt. Als het over Gods eer gaat zijn we soms zo lui als wat, zodra het over onze eigen eer gaat kunnen we zomaar hardvochtig worden.

Let op: vergeving mag nooit toedekking van het kwaad zijn. Daders mogen ook nooit aandringen op vergeving, ze kunnen er alleen om vragen in de hoop het te krijgen. In een oprechte vraag om vergeving zit de erkenning van het aangedane leed. Iedereen die een mens iets aandoet heeft niet alleen vergeving van die medemens nodig maar vooral van God. Hij doet er alles aan om mij, en mijn medemens, te behouden. Daarin zie je de eindeloze goedheid van God. De genade die wij een medemens betonen is niets anders dan de genade die ons al betoond is.

Als je het moeilijk vindt om te vergeven moet je focussen op God en op het wonder van zijn vergeving. Bedenk dat Hij alle eer moet krijgen als de vergevende God. Laat tot je doordringen dat het Gods uiterste goedheid is dat Hij jou wil behouden, maar ook die medemens die jou iets aandeed. Ga daar niet tussen staan door je onverzoenlijk op te stellen. Laat die ander voor God staan, die het hart aanziet en rechtvaardig oordeelt. Wanneer God hem of haar vergeeft, wordt zijn heerlijke naam dan niet geëerd?
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