Zondag 17 september 2017 / Job 1-2 / ds Rutger Heij

Is er iemand die God dient om wie Hij is?



Waarom dien je God en geef je Hem je liefde en tijd? Stel er bestonden geen hemel en hel, zou je God dan nog dienen?

Het kan zomaar zijn dat je gelooft uit eigenbelang. Een vorm van ruilhandel: ik geef iets (mijn liefde) opdat ik er iets voor terugkrijg (het eeuwige leven). In het boek Job is precies dit de sneer van satan aan het adres van God: je hebt alleen maar volgelingen omdat je ze verwent! Satan stelt God op de proef. De spannende vraag van het boek Job is: is er op zijn minst één mens die God dient om wie Hij is?

Maar gelukkig, het bestaat onder de mensen: Job blijft God liefhebben en dienen ook als hem alles wordt afgenomen. Daarmee is het bewijs geleverd. Door Jobs gedrag in zijn lijden krijgt God de eer waar satan zo jaloers op is. Dit is bemoedigend want zo blijkt dat Gods scheppingsplan nog niet verloren is. De bedoeling van de schepping was dat de mensen God zouden liefhebben om wie Hij is. De zondeval breekt daar dwars door heen. En dan zegt satan tegen God: geef het toch toe, je project aarde is mislukt, ze doen het niet: je dienen om wie je bent. Maar Job laat zien dat Gods plan met de schepping nog niet mislukt is. Het is nog steeds haalbaar. En het is uiteindelijk behaald door Jezus. De Zoon van God heeft als mens zijn vader zijn hele leven lang volmaakt liefgehad.

Maar waarom zou ik God mijn liefde geven als ik er niets voor terugkreeg? Het antwoord is: omdat Hij dat in mijn ogen waard is. Eigenlijk logisch: als mensen willen we toch ook dat er van ons gehouden wordt om wie we zijn in plaats van om wat we hebben?

Er zijn mensen die (met vallen en opstaan) God dienen om wie Hij is. Mensen bij wie je een hele diepe, hartelijke liefde voor God opmerkt. Op TV zag ik hoe mensen werden geïnterviewd op Sint Maarten. Een man die alles kwijt was zei: ‘Ik wil God bedanken, want we leven nog.’ Die man gaf met zijn gedrag God de eer waar satan zo jaloers op is.

En God is liefde waard om wie Hij is. Hij is de grote Schepper van hemel en aarde en van alles daarbuiten. Hij is genadig en liefdevol. Hij geeft liefde ook al krijgt Hij er niets voor terug. God is de ontzagwekkende: heilig, geduldig, trouw, vol goedheid. Het mooie aan God, zoals je Hem in het boek Job leert kennen, is dat Hij een God is die in zichzelf alles waard is.

Krijgt God eer door jouw geloof? Dien jij God om wie Hij is? Dat kan zichtbaar worden door hoe je omgaat met tegenspoed. God wordt geëerd wanneer zijn kinderen Hem trouw blijven in hun lijden. Vaak zie je in het lijden dat je treft de duistere kracht van satan aan het werk. Daarom is het zo belangrijk om te bedenken dat je satans ongelijk kunt bewijzen door God te blijven liefhebben. Maar dien God ook om wie Hij is wanneer je in voorspoed leeft.
 
Uit jezelf kun je dit niet als mens. Maar Jezus deed dat in onze plaats. Dat het Hem lukte mag gelden voor ons. Door geloof in Jezus gaat het lukken, want dan wordt wat van Hem is van jou. En gelovend in Jezus ontvangen je zijn Geest, die je nu al doet groeien in liefde voor God.
