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‘Ga met God’





 
 Routeverkenning
Het jaarthema voor het komende seizoen is ‘Ga met God’. De titel komt van het gelijknamige boekje onder redactie van ds. Gerrit Gunnink. De ondertitel van het boek is: Dagelijks op weg met je schepper. Elke maand waarin een thema wordt behandeld verschijnt er een A4tje met preeksamenvatting, gespreksvragen en het overzicht van de route. Ook geplande activiteiten worden op het A4 vermeld.
Preeksamenvatting zondag 24 september 2017 – Psalm 25 - ds Rutger Heij SEQ CHAPTER \h \r 1
Vragen naar de bekende weg
Is het vaak niet zo dat wij heel goed weten hoe het moet maar daar lang niet altijd naar handelen? Ik hoop dat u/jij het verlangen hebt om je christen zijn meer in de praktijk te laten doorwerken. Aan dat verlangen komt het nieuwe jaarthema tegemoet.

Gaan met God:
Wandelen met God (NV51)

Leven in nauwe verbondenheid met God (NBV)

Leven als een vriend van God (BGT)

Deze verschillende vertalingen laten verschillende kanten zien van waar het over gaat. Kernwoord hierbij is: vertrouwelijkheid. Het mooie aan wandelen met God is dat Hij eindeloos interessant en inspirerend is.

In het boek wordt onderscheid gemaakt tussen leven met God en leven voor God.

Leven met God: omgaan met God, contact hebben met God.

Leven voor God: in de praktijk van je bestaan die dingen doen die God graag wil.

Psalm 25 zegt: in de omgang met God leer je doen wat Hij van je vraagt. Leven met God leidt tot leven voor God. Het woord weg/pad/spoor in de Psalm duidt op een manier van leven, een levenshouding, hoe je door het leven gaat. David weet hoe de Here het wil (vers 10): Liefde en trouw zijn de weg van de HEER. Dus wat de mens moet doen is liefhebben en trouw zijn. Maar gek genoeg bidt David (vers 4): Leer mij uw weg. Hier zit het verschil tussen weten en doen. David vraagt in deze Psalm aan God om hem te helpen om van het weten naar het doen te komen. Dichtbij God gebeurt dat. Denk aan hoe dat gaat tussen vrienden: in een hechte vriendschap wil je graag iets voor je vriend of vriendin doen. 

God weet dat je leven goed en mooi wordt wanneer jij lief hebt en trouw bent. Als je vriend vertelt Hij je dat. Hij heeft het goede met je voor. Hij zegt wat je van een echte vriend mag verwachten. En het mooiste is dat God zelf vriendschap aangaat met ons. Hij neemt het initiatief. Hij wil met ons wandelen. Dichtbij Hem verander je.












