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Maandag – Psalm 143
Let eens op vers 2: voor u is geen sterveling onschuldig (in de vorige vertaling stond: niemand die leeft is voor U rechtvaardig). Dat is onze beginsituatie. Wat is vraag en antwoord 59 dan heerlijk: Wat hebt u er nu aan, dat u dit alles gelooft? Antwoord: Dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben en een erfgenaam van het eeuwige leven.
Dinsdag – Psalm 11
In de Psalmen gaat het vooral over Gods rechtvaardigheid (in deze Psalm bijvoorbeeld vers 7). Dat wil zeggen: Hij doet wat je van Hem mag verwachten. Dat is ook de kleur die het woord heeft als het over mensen gaat: wie rechtvaardig is doet wat van hem/haar verwacht mag worden. Wat verwacht jij van God?
Woensdag – Psalm 51
Lukt het jou om altijd te doen wat God van je mag verwachten? Kijk eens naar vers 6, een schuldbelijdenis en vervolgens een beroep op het rechtvaardig oordeel van God. Waarom zou je je op Gods rechtvaardigheid beroepen als je weet dat je schuldig bent?
Donderdag – Psalm 112
Zou zo’n mens echt bestaan? Misschien wanneer hij/zij intens vervuld is van Gods Geest. Of past deze Psalm op Christus?
Vrijdag – Psalm 116
God redt mij van de dood, van angst en pijn. Vanuit het Nieuwe Testament weten wij: door Jezus Christus (zie vraag en antwoord 60 van de Catechismus). In Hem zie je: de HEER is genadig en rechtvaardig (vers 5 van de Psalm).
Zaterdag – Psalm 145
Zie je wat er staat in vers 17? Laat dat eens tot je doordringen: Rechtvaardig is de HEER in alles wat hij doet, zijn schepselen blijft hij trouw. Gods rechtvaardigheid is de basis onder onze rechtvaardigheid. God wil geven wat Hij van je vraagt. Zeg jij het uit de grond van je hart: Vader, mag ik in Jezus voor u bestaan?
