Zondag 8 juli 2018 – 1 Petrus 3:15 – ds Rutger Heij

Waarom evangelisatie? (deel 2)

Op evangelisatiezondag (17 juni) hebben we stilgestaan bij vijf motieven om mensen die God nog niet kennen over Hem te vertellen: hun redding, Gods eer, kerkgroei, Gods verdriet en jouw uitverkiezing.

Vandaag ontdekken we een zesde motief: je bent geroepen om te evangeliseren. 1 Petrus 3:9 zegt: ‘Vergeld geen kwaad met kwaad, en als u wordt uitgescholden, scheld dan niet terug; zegen juist, opdat u ook zelf zegen ontvangt, want daartoe bent u geroepen.’ Zegenen is ‘goed doen’ en vooral ook ‘goed spreken’.

Deze roeping die we als hele gemeente hebben lijkt in de praktijk op maar een paar schouders te rusten. Zeker het ‘goed spreken’ vinden we lastig. Ik wil graag een weg wijzen om daar uit te komen. In 1 Petrus 3:15 worden twee dingen met elkaar verbonden: leven voor Christus en klaar staan om te vertellen waarom je dat doet. Christenen moeten zo leven dat ze vragen oproepen. Want het is veel gemakkelijker om antwoord te geven op een vraag die je gesteld wordt dan dat je zelf zomaar begint over God en Jezus.

De mooiste vraag die je kunt krijgen als christen is deze: waarom leef jij voor Christus? Wat is dan jouw antwoord? Hoe ga jij ‘verantwoording afleggen van de hoop die in je leeft’? En waar is jouw hoop eigenlijk op gebaseerd? Vanuit 1 Petrus 3:15 kun je dit antwoord geven: ik heb nog hoop op een goed leven. Ik hoop op het herstel van het leven zoals God het bedacht en geschapen had. Drie dingen kenmerken dat leven: het is een leven met God boven je, met de medemens naast je en met de schepping onder je (verantwoord rentmeesterschap). Voor veel mensen op aarde is deze hoop allang vervlogen. Daarom zijn christenen zo interessant: waarom hebben zij wel hoop op een wereld waarin het leven echt weer goed is? Waarop baseren zij die hoop? Drie dingen:

· Op hoe Jezus leefde. In Hem zie je: het kan, het bestaat. Jezus leefde met God als Vader boven zich, met de medemens werkelijk naast zich en de schepping erkende Hem als koning.
· Het werkt. Goed doen roept goedheid op, liefde wekt antwoordliefde, vriendelijkheid maakt vriendelijk. Wanneer ik dat in deze wereld zie gebeuren krijg ik hoop.
· Gods beloften (Jesaja 65:17, Matteüs 4:17, Openbaring 21:1-5). En ik geloof Gods beloften omdat ik God ken: Hij kan dit doen en wil dit doen.

Ik wil het meemaken, dat echt goede leven. Het is een self-fulfilling profecy: wanneer ik Christus centraal stel in mijn hart en leven ontstaat er al iets van dat goede leven om mij heen.

Wat zou het mooi zijn wanneer je je zo kunt verantwoorden. Evangeliseren is niets anders dan vragen oproepen en die beantwoorden. Dat begint dus bij je manier van leven: voor Christus! Het is een hardnekkig misverstand dat je er beter van wordt als je voor jezelf gaat. Jezus laat ziet dat het anders zit. Met zijn zelfopoffering opende Jezus de weg naar het goede leven.

Leef voor Christus en sta klaar om te vertellen waarom je dat doet. Zo wil God ons inschakelen bij de verkondiging van het evangelie. Want Hij is uit op de redding van zoveel mogelijk mensen (1 Petrus 2:9). Laat mensen via jou proeven van het goede leven dat bij Christus te vinden is.
