Oor hebben voor de Geest

30 juni 2019 – Openbaring 2:7a – ds Rutger Heij

‘Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt’


Wat moet je doen als je verlangt naar een sterker geloof, een geloof dat je meer zegt en dat meer voor je leeft? Lastig is dat geloof je gegeven wordt door de heilige Geest. Maar kun je zelf dan niets doen?
 
Wat je moet doen is: oor hebben voor de Geest. Niet oog, maar oor. Wie wil groeien in geloof moet allereerst en allermeest luisteren (zie ook Romeinen 10:17) naar wat de heilige Geest zegt in de Bijbel. De Geest werkt door te spreken, ook al lees jij die woorden met je ogen. Opvallend is dat in de tekst in het Grieks een enkelvoud wordt gebruikt: oor. Dat versterkt het dringende karakter. Jezus zegt: wie ook maar één oor tot zijn beschikking heeft, moet de woorden van de heilige Geest goed tot zich laten doordringen.

En de heilige Geest spreekt tot de kerk, niet allereerst tot mensen persoonlijk. Zij worden wel persoonlijk opgeroepen om gehoor te geven, maar de Geest spreekt tot de gemeenten. De zeven gemeenten staan voor de kerk als geheel. Maak het niet te individueel, alsof de Geest allereerst in je hart werkt. Dat doet Hij wel, maar de plek waar Jezus de woorden van zijn Geest laat bezorgen is de kerk.

Bedenk wat het belang is van wel of niet luisteren. Er ontstaat een scheiding in de wereld: hoor jij bij de groep die luistert of bij de groep die niet luistert? Jezus zegt: wie luistert overwint. Hij/zij behoudt het geloof en blijft God eren en aanbidden.

Maar wat zegt de Geest tegen de kerk? Ik vat het samen in drie kernwoorden.

Beloften
God komt naar de kerk met zijn beloften. De belofte van eeuwig leven, de belofte van het herstel van de schepping (het paradijs), de belofte van een nieuw bij elkaar wonen van God en de mensen in volmaakte vrede en geluk. Die beloften kunnen je de kracht geven om nu vol te houden, ook als geloven moeite, inspanning en strijd kost.

Bekering
Het hele Bijbelboek Openbaring roept op tot bekering. Van de zelfaanbidding tot de aanbidding van God. Dus draait het in jouw leven om jezelf of om God? Dat is de kern van bekering.

Bemoediging
De heilige Geest bemoedigt de kerk. Het boek Openbaring is niet alleen een boek over de toekomst, het is vooral een boek dat beschrijft hoe het nu in de hemel is (4:1). De hemelse werkelijkheid die in het boek Openbaring onthuld wordt, is van betekenis voor de toekomst van de aarde. Want wat in de hemel al werkelijkheid is, wordt eens de werkelijkheid op aarde.

Heb oor voor de Geest. Niet alle horen is echt luisteren. Bijbel lezen en naar de kerk gaan versterken je geloof. Neem stille tijd (dat is prioriteit voor het luisteren naar Gods stem). Al luisterend ben je op weg naar de overwinning.
