
15 september 2019 – 1 Tessalonicenzen 5:11 – ds Rutger Heij

Elkaar moed inspreken en helpen


Hoe blijf je gericht op de wederkomst, dat je daar je hele leven in blijft geloven en klaar voor bent? Veel vaker zijn we vooral druk met de dingen van elke dag. Soms kun je bang zijn dat het geloof je langzaam door de vingers glipt en uit je leven verdwijnt.
 
Daarom zegt God: spreek elkaar moed in en help elkaar (1 Tessalonicenzen 5:11 BGT). Er is veel dat ons afleidt. Denken dat het vanzelf allemaal wel goed komt is niet terecht (vers 3). Wij leven in een land waarin geloven steeds minder gewoon wordt. Het tegengeluid van het evangelie wordt vreemd. Het is als een stroom die ons meesleurt. Wat we moeten doen is een ketting maken van mensen die elkaar vasthouden dwars door de stroom heen. Dan kolkt de stroom om ons heen maar we houden elkaar vast en we zorgen ervoor dat niemand wordt meegesleurd. Wij hebben elkaar nodig om gericht te blijven op de wederkomst, om zo onze redding tegemoet te leven.

De opbouw van 1 Tessalonicenzen 5:1-11
de urgentie van het christenleven: de naderende wederkomst (1-7)
laten we op onze hoede zijn, in geloof, hoop en liefde (8)
want Gods bedoeling met ons is dat we gered worden (9-10)
dus bemoedig elkaar en help elkaar (11)

Geloof en liefde worden hier een harnas genoemd, de hoop een helm. Ze beschermen je blijkbaar. De liefde beschermt je tegen gerichtheid op jezelf. Geloof beschermt je er tegen dat je aardse dingen belangrijk gaat vinden. Hoop beschermt je tegen inzakken en afhaken. Zo ziet een leven eruit dat gericht is op de wederkomst en hier moeten we dus met elkaar over praten: ons geloof, onze hoop en onze liefde. Op deze punten wil God dat we elkaar moed inspreken en helpen. Zou jij het fijn vinden om met anderen over deze dingen te praten? Of kun jij hierin iets voor een ander betekenen?

Soms helpt het als je aangewezen bent om zulke gesprekken te voeren, dat is het idee achter de aanstelling van Pastorale bezoekers in wijk Oost. Vanuit 1 Tessalonicenzen 5 zou iedereen dit moeten doen, maar soms stap je gemakkelijker over de drempel wanneer het je taak is. De Pastoraal bezoekers die in wijk Oost aan de slag gaan zeggen: wij willen dit doen, zet ons maar in.

Want het geloof levend houden gaat niet vanzelf en gericht blijven op de wederkomst is niet gemakkelijk. Het geloof verliezen -en het daarbij laten- betekent je redding mislopen. Daarom geeft Jezus ons in de gemeente aan elkaar en zegt: spreek elkaar moed in en help elkaar. Het mooie is: Gods bedoeling is redding (vers 9). Wij zijn daar lang niet altijd mee bezig, God wel. Wat iedereen in de gemeente kan doen: wees alert op situaties waarin jij iemand kunt bemoedigen en kunt helpen om te (blijven) geloven. Oefen daarmee en doe het gewoon. Er is niets dat je tegenhoudt. Ik hoop dat eens spontaan gebeurt wat we nu nog organiseren.
