Zondag 20 september 2020 – GC v/a 63-65 – ds Rutger Heij SEQ CHAPTER \h \r 1
Jezus volgen
– leesrooster –
Jezus is de weg naar God, de waarheid van God en het leven van God. In v/a 63-65 gaat het over het volgen van deze Jezus: hoe ontmoet je God, hoe gaat de waarheid doorwerken in je leven en hoe ga je werkelijk léven?
Maandag

Lees Hebreeën 12:1-3. Toekomstige genade helpt om nu vol te houden. Wat je nog gaat krijgen is meer en mooier dan alles wat je hier om je geloof loslaat. Wat heeft Jezus losgelaten? Wat zou jij willen loslaten (van je afwerpen, vers 1)?
Dinsdag

Lees Matteüs 16:21-26. Zelfverloochening (dingen loslaten) is moeilijk. In deze verzen wordt het als een eenvoudige afweging voorgesteld: wat zou een mens niet overhebben voor zijn leven? Alles toch! Kun jij voorbeelden geven uit je leven van zelfverloochening?
Woensdag
Lees Lucas 14:25-35. Let op, niet jij moet berekenen wat het volgen van Jezus je gaat kosten, maar Jezus heeft berekend wat de reis naar Jeruzalem Hem gaat kosten: zijn leven. En toch zal Hij het karwei afmaken en de vijand verslaan. Hoe doet Jezus dat?
Donderdag

Lees Matteüs 5:3-10. De contouren van het koninkrijk staan haaks op de wetmatigheden van de wereld van nu. Je vraagt je af of je ook maar iets bereikt met een leven volgens de zaligsprekingen. Hoe gaat het toch werken?
Vrijdag
Tussen GC v/a 64 en 65 staan de Tien Geboden. Lees Romeinen 7:7-12. Wat is er zo heilig, rechtvaardig en goed aan de geboden? Geef eens voorbeelden.
Zaterdag
Lees Romeinen 3:27-31. Welke plek heeft de wet in jouw leven? Volgens vers 31 stelt het rechtvaardigmakend geloof de wet niet buiten werking. Welke werking wil de wet dan wel hebben?
