Zondag 27 december 2020 – GC v/a 74 – ds Rutger Heij SEQ CHAPTER \h \r 1
Waarom mogen wij niet stelen?

– leesrooster –
Als het leesrooster van Kerst is afgelopen kun je de draad oppakken met het leesrooster bij de Gewone Catechismus. Er zit een kleine overlap in, maar dat lijkt me geen probleem.
Maandag 21 december  Psalm 24:1-6
Het begin van het antwoord op de vraag die de Gewone Catechismus in v/a 74 stelt (zie hierboven) vind je in deze Psalm: de aarde is van de HERE. Niet van ons. Wat wij hebben is om te beheren. Kun je iets van je bezit noemen waarbij je dat idee van bruikleen heel duidelijk ervaart?
Dinsdag 22 december  1 Korintiërs 7:29-31
Paulus zegt in vers 30: laat ieder die bezit verwerft zo leven alsof het niet zijn eigendom is. Blijkbaar heeft hij Psalm 24 ook gelezen. Hoe kun je dit concreet maken zodat het niet alleen een weetje in je hoofd blijft?
Woensdag 23 december  Matteüs 5:3-10
Toen Gods Zoon op aarde was verkondigde Hij het koninkrijk en de daarbij behorende stijl van leven. In vers 5 prijst Hij de zachtmoedigen gelukkig, want zij zullen het land bezitten. Waarom zouden juist mensen met een vriendelijk karakter het beheer over het land krijgen?
Donderdag 24 december  Lucas 2:1-7
Gods Zoon wordt op aarde geboren in armoede. Dat is profetisch voor zijn leven. Hij bezat geen huis (Matteüs 8:20), voor zover wij weten geen overlijdensverzekering (27:59-60), anderen betaalden voor Hem de rekeningen (Lucas 8:3). Kun je bedenken wat dat met zijn missie te maken had?
Vrijdag 25 december  2 Korintiërs 8:1-9 
‘Tenslotte kent u de liefde die onze Heer Jezus Christus heeft gegeven: hij was rijk, maar is omwille van u arm geworden opdat u door zijn armoede rijk zou worden’ (vers 9). Vandaag vieren we de wonderlijke menswording van Gods Zoon. Is dat voor jou aanleiding tot vrijgevigheid? 
Zaterdag 26 december  1 Timoteüs 6:17-19
Rijkdom – hoogmoed – onzekerheid – genieten, een vreemd rijtje begrippen in vers 17. God wil dat we genieten van wat Hij ons geeft. Wat wil Hij niet?
