31 december 2020 – Micha 7:18-20 – ds Rutger Heij

Wat voorbij gaat, blijvend is en nieuw wordt


2020 zal als coronajaar de geschiedenisboeken in gaan. Is corona een straf van God voor de zonden die wij mensen hier op aarde doen? Voor mensen die niet geloven is dat onzin. Bovendien krijgen ze van christenen die dit zeggen een bepaald godsbeeld mee. Ik geloof dat God zeker kan straffen, maar deze straf lijkt dan de verkeerde mensen te treffen.

Als we zeggen dat corona geen straf van God is, wat is het dan wel? Ik kom hier niet uit. Als het gaat over God en corona tast ik in het duister. Maar over wie God is hoef ik niet in het duister te tasten. In de slotwoorden van het boek Micha ontdekken we drie dingen over God: zijn woede gaat voorbij (verleden), zijn trouw is blijvend (heden) en zijn ontferming wordt weer nieuw (toekomst). Gods trouw is blijvend, dat is de constante in alles wat er gebeurt, wat er gebeurd is en wat er nog gaat gebeuren.

Gods woede gaat voorbij
Volgens Micha 7 gooit God onze zonden in de diepten van de zee. In een tijd waarin er geen duikboten waren en geen kennis over wat er onder het wateroppervlak is betekende dat: ze waren verdwenen naar een plek waar niemand ze meer vandaan kon halen. Onze zonden roepen Gods woede op. Maar woede past niet bij Gods aard. Volgens Openbaring 15:1 komt er met de zeven plagen van Gods oordeel ‘aan Gods woede een einde’. God legt zijn woede op Jezus Christus. Gods woede is niet onverbiddelijk. Jezus kan God verbidden. Jezus pleit voor ons bij het altaar in de hemel (Romeinen 8:34, Hebreeën 8:1-2, 1 Johannes 2:1). Hij wijst zijn Vader op het offer dat Hij gebracht heeft aan het kruis. Zo komt Gods woede voor ons tot een einde.

Gods trouw is blijvend
In vers 20 zie je de namen van Jakob en Abraham staan. God had zich aan hen en hun nageslacht verbonden in voor en tegenspoed, in goede en kwade dagen. Die kwade dagen waren gekomen. Israël had zich van God afgekeerd en God strafte hen. Maar nooit vergat Hij zijn beloften. Daarin is God uniek. De afgoden die door de volken rondom Israël vereerd werden waren niet zo vergevingsgezind, die moesten genoegdoening hebben. De God van Israël is anders: wie is een God als u? (vers 18). God toont graag zijn trouw. Let op: je zekerheid ligt in God, niet in de kracht van je geloof of wat je ervaart van je geloof. Voor zekerheid in je geloof moet je niet naar binnen maar naar buiten kijken, naar God.
 
Gods ontferming wordt weer nieuw
Gods ontferming is zijn medelijden. Dat is wat wij mogen verwachten voor het nieuwe jaar. Gods trouw is niet dat Hij onbewogen is, uit Gods trouw komt juist telkens weer nieuw medelijden. Neem daarom je zonden serieus. Breng ze voor God en vraag om vergeving, je weet toch wie God is? Een God die schuld vergeeft, die niet woedend blijft, maar wel trouw. God laat zich aan ons kennen want Hij gunt ons de zekerheid van de vergeving van onze zonden. Hij gunt ons zekerheid over onze toekomst. Een zekerheid die er in Hem is en in Hem vastligt. God verandert niet. Ik hoop dat er vanavond allerlei goede voornemens worden gemaakt. Neem je dan ook voor om jezelf en elkaar eraan te herinneren naar God te kijken. En neem je voor om je zonden serieus te nemen en ermee naar God te gaan. Of je corona nu ziet als een straf van God of niet, dat onze zonden Gods woede oproepen is een feit. Maar wat ook een feit is, is dat God onze zonden overwint.
