Zondag 17 januari 2021 – Lucas 2:41-52 – ds Rutger Heij

Eén ding blijf ik steeds van de Here vragen


12 jaar is de leeftijd waarop je begint jezelf te ontdekken, wie je bent, wat je leuk vindt, wat je goed kunt. Met een dergelijke opmerking eindigt het verhaal van de 12 jarige Jezus in de tempel: ‘Jezus groeide verder op en zijn wijsheid nam nog toe. Hij kwam steeds meer in de gunst bij God en de mensen.’ Maar hoe kan God nou nog blijer worden met zijn eigen Zoon?

Als Jozef en Maria Jezus terugvinden in de tempel (na drie angstige dagen waarin Jezus vermist was) staat er ook iets opvallends. Jezus zegt: ‘Waarom hebt u naar me gezocht? Wist u niet dat ik in het huis van mijn Vader moest zijn?’ Voor Jezus is het blijkbaar vanzelfsprekend dat Hij in de tempel is achtergebleven. Waarom?

Jezus begint hier aan de opdracht waarvoor Hij naar de aarde is gekomen. Zijn opdracht is doen, wat de mens had moeten doen: God aanbidden en zijn grootheid onderzoeken. Jezus brengt Psalm 27:4 in praktijk: Ik vraag aan de HEER één ding, het enige wat ik verlang: wonen in het huis van de HEER alle dagen van mijn leven, om de liefde van de HEER te aanschouwen, hem te ontmoeten in zijn tempel. De mens was geschapen met een natuurlijk verlangen naar de nabijheid van God. Jezus doet wat de eerste Adam had moeten doen. Ook in Jezus’ gehoorzaamheid aan zijn ouders (vers 51) proef je zijn behoefte om dichtbij God te zijn: Jezus deed niet wat Hij het liefst zou willen.

Dat Jezus ‘steeds meer in de gunst kwam bij God’ werpt licht op het wonder van de menswording. Ik denk (in voorzichtigheid en eerbied gesproken) dat Jezus bij het opgroeien heeft moeten ontdekken dat Hij God was. Jezus deed geen zonden (Hebreeën 4:15). Maar Hij ‘leerde wel gehoorzaamheid’ (5:8). Ik denk dat je het ‘steeds meer in de gunst komen bij God’ zo mag lezen dat Jezus bij het opgroeien steeds meer ging doen waar God de mens voor geschapen had: God aanbidden en zijn grootheid onderzoeken (Psalm 27:4).

God laat ons hiernaar kijken omdat Jezus dat in onze plaats deed (en dat is onze redding). Maar ook om ons te laten zien dat wij het kunnen leren. Jezus moest het leren, wij moeten het leren; dat Psalm 27:4 ook voor ons waar wordt. Verlangen naar God is moeilijk, terwijl het verlangen naar aardse dingen zo gemakkelijk gaat. Vraag je af of je merkt dat je verlangen naar God sterker wordt. Wil je graag steeds meer in de gunst komen bij God? Dat is niet alleen iets van de eerste 12 jaar van je leven, hoewel die eerste fase van je leven wel belangrijk is. Het is de heilige Geest die het verlangen naar God in je werkt. Vraag erom in je gebed. Stop niet met vragen. Wij zijn misleid over wat goede verlangens zijn. Jezus’ verlangen om in de nabijheid van God te zijn werd werkelijkheid (Filippenzen 2:8-9). Zo wil God ook jouw verlangen naar Hem vervullen.

Wat is het belangrijk om als ouders je kinderen op te voeden met dat ene verlangen: om God te mogen leren kennen en te gaan liefhebben. Voor jongeren mag het verademend zijn om te ontdekken dat Jezus het ook moest leren. Je kunt het geloof van je ouders niet kopiëren. Met de hulp van Gods Geest moet het je eigen geloof worden. Gelukkig zie je aan Jezus dat je het mag ontvangen: Hij werd meegenomen door zijn ouders naar Jeruzalem. Zo worden ook de kinderen in de gemeente meegenomen naar God en in de dienst aan God. Ons verlangen naar God begint in de hemel, begint bij Gods verlangen naar ons.
