Zondag 21 februari 2021 – Lucas 4:1-2 – ds Rutger Heij

God gaat tot het uiterste, en jij?


Hoe ver moet je gaan in je geloof ? Veel mensen grijpen de veertigdagentijd aan om te vasten. In die periode onthouden ze zich vanuit hun geloof van alcohol, social media, tv, vlees, suiker, chips of nog wat anders. Wordt dit van je gevraagd of kun je hier ook nee tegen zeggen?

In de Bijbel kom je het getal veertig vaak tegen. Het is een codewoord. Denk aan hoe wij het over 100-jarigen hebben, dan bedoelen we iedereen van 100 jaar en ouder. De signaal dat het getal veertig in de Bijbel geeft is dat God tot het uiterste gaat. Dat kan zijn in straf, geduld, zorg, zegen, beproeving of voorbereiding.

In het verhaal van de zondvloed (Genesis 7-8) gaat God tot het uiterste met zijn straf. In het verhaal van de uittocht uit Egypte kom je het getal veertig tegen in de zin van straf (Numeri 14:34 en 32:13), maar ook van Gods uiterste zorg voor zijn volk (Exodus 16:35 en Deuteronomium 2:7) en als tijd van beproeving (8:16). Ook is de woestijntijd de tijd van Gods uiterste geduld (Handelingen 13:18). In het verhaal van Jona is het getal veertig ook een teken van Gods uiterste geduld (Jona 3:4).

Het getal veertig kan ook duiden op een afgeronde tijd van voorbereiding. Dat geldt voor Mozes (Handelingen 7:23 en 30), maar ook zijn opvolger Jozua krijgt een veertigjarige leerschool (Jozua 14:7). De leerlingen van Jezus krijgen een opleiding van veertig dagen (Handelingen 1:3).

Veertig jaar kan ook een tijd van zegen zijn. Saul, David, Salomo en Joas regeerden veertig jaar over Israël (Handelingen 13:21, 1 Koningen 2:11, 11:42, 2 Kronieken 24:1). Ook van een aantal Rechters staat er dat na hun optreden het land veertig jaar rust had (Rechters 3:11, 5:31, 8:28, 1 Samuël 4:18).

Ook Gods Zoon gaat tot het uiterste: Jezus werd veertig dagen verzocht in de woestijn (Lucas 4:1-2). Dat deed Hij voor ons. De vraag is nu: ga jij ook tot het uiterste in je leven met God? God wil zijn liefde beantwoord zien (Hebreeën 3:14 en 12:4, Openbaring 2:10). Vraag je af: ben ik wel eens tot het uiterste gegaan in mijn geloof? Denk daarbij aan keuzes waarvoor je kwam te staan. Egoïsme, slapheid en halfslachtigheid zorgen ervoor dat we lang niet altijd tot het uiterste gaan. We denken vaak dat kiezen voor onszelf meer oplevert dan doen wat God van ons vraagt. Deze spanning verdwijnt als je ontdekt dat leven met God een hele diepe vreugde geeft. Mensen die letterlijk hun leven geven voor hun geloof doen dat -voor zover we weten uit getuigenissen- met vreugde (zie ook Matteüs 5:11-12, Handelingen 5:41, Hebreeën 10:34, Jakobus 1:2).

Concreet, probeer in je leven te meten hoe ver jij gaat in je geloof. Denk aan je inzet voor anderen, je geefgedrag of je strijd tegen de zonde. Verder, vind vreugde in God. Overwin de valse tegenstelling tussen ‘je eigen leven’ en het ‘leven voor God’. En gebruik de veertigdagentijd als oefentijd om het leven met God vol te houden. Beantwoord Gods uiterste liefde voor jou met uiterste inzet voor leven met Hem.
