13 juni 2021 – Handelingen 10:28 – ds Rutger Heij

God opent de deur naar de heidenen


Vooroordelen over mensen die niet geloven heb je zomaar. Hoeveel vrienden hebt u/jij eigenlijk die niet geloven? Volgens mij gaan wij vooral met elkaar om en houden we een zekere afstand van mensen die niet geloven.
 
In Handelingen 10:28 horen we Petrus tegen Cornelius zeggen: ‘U weet dat het Joden verboden is met niet-Joden om te gaan en dat ze niet bij hen aan huis mogen komen’. Dit was een weid verbreide gedachte in het jodendom (Johannes 4:9 en 27, 18:28). Toch kom je dit verbod nergens in het Oude Testament tegen. Je kunt wel bedenken waar het vandaan komt. Voordat de Israëlieten het land Kanaän binnen gingen had de Here voor de goden van de volken gewaarschuwd, ook mochten de Israëlieten zich niet met de volken vermengen (Exodus 23:24, Jozua 23:7 en 12-13). En de reinheidswetten die de Here had gegeven kenden het fenomeen van onrein worden door aanraking met een onrein persoon of een onrein voorwerp. Wie (tijdelijk) onrein was mocht niet meedoen aan de offerdienst. Maar de Here had ook gezegd: u moet vreemdelingen met liefde behandelen (Deuteronomium 10:17-19). Nu zie je welke vergissing de Joden gemaakt hadden. Waar God zegt: heb de vreemdeling lief maar haat zijn goden en godsdienst, maken de Joden ervan: elke niet-Jood is onrein, raak ze niet aan. En ondertussen namen ze wel de heidense goden en gebruiken over.

Maar dan is de ontdekking van Petrus prachtig: ‘God heeft me duidelijk gemaakt dat ik geen enkel mens als verwerpelijk of onrein mag beschouwen’. Onrein word je niet door wie je bent maar door wat je doet. Wij mogen mensen niet onrein verklaren. God zegt: heb mensen die niet geloven lief. Ook de heiden Cornelius ontdekt iets in vers 28. Namelijk dat het God zelf is die zijn hand naar hem uitsteekt, niet alleen maar een ‘rekkelijke’ Jood.

Hoe kijk jij naar mensen die niet geloven of anders geloven? Wij leven in een land dat steeds minder christelijk is. Dat kan bedreigend zijn. Voor je het weet denk en praat je over niet-gelovige mensen vanuit een enorme afstand. En ondertussen leven we als christenen zomaar net als die mensen waar we zo’n afstand van houden, zijn we op dezelfde manier bezig met gelukkig worden in het hier en nu. We houden afstand naar mensen die niet geloven, maar hun afgoden spreken ons wel aan.

Vanochtend ontdekken we: je mag geen enkel mens als verwerpelijk of onrein beschouwen. Laat het oordeel bij God. Hij wil mensen redden. Christenen hoeven zich niet terug te trekken uit de samenleving. De grote vraag is: wie beïnvloedt wie? Ga gerust met niet-gelovigen om, maar zorg er voor dat zij iets meekrijgen van de wereld van God in plaats van dat jij een tik meekrijgt van de wereld zonder God.

Terwijl wij mensen niet als verwerpelijk of onrein mogen beschouwen, mag God dat wel. Christenen zijn uit zichzelf niet minder verwerpelijk dan niet-gelovigen. De enige die ons rein maakt is Jezus Christus.

Concreet: 1) leer naar je medemens kijken als God, Hij trekt zich het lot aan van ieder mens, 2) vind niemand verwerpelijk, 3) sta open voor iedereen. Hou geen grenzen in stand die door mensen zijn bedacht of die in de loop van de tijd zo zijn gegroeid, maar die niet bij God vandaan komen, die Gods plan met mensen zelfs in de weg kunnen zitten. Laten we sterk worden in het geloof, laten we contacten hebben met mensen die niet geloven, benoem het evangelie en leef het voor.
