11 juli 2021 – Handelingen 16:14 – ds Rutger Heij

God opent de deur van het hart

Bij zo’n zinnetje ‘de Heer opende haar hart voor de woorden van Paulus’, kun je denken: en stel dat de Heer dat bij mij niet doet? Dat is een eng idee. Zou het niet mooier zijn geweest als je zelf de keus voor God kon maken?

Toch moet het in deze preek over iets anders gaan. Wat je ontdekt in Handelingen 16:14 is dat God terugneemt wat Hem toebehoort, namelijk het hart van de mens. Het hart van de mens moest Gods gezag erkennen, zo was de mens geschapen. Maar de mens wilde zelf God zijn, heer en meester op aarde. Maar God neemt terug wat Hem toebehoort. In het boek Handelingen is dit vers een hoogtepunt. God opent vele deuren (naar de heidenen, van de gevangenis, naar Europa), maar hier komt God tot zijn doel: dat de mens, in zijn hart, Gods gezag weer erkent. Uiteindelijk moet in Filippi het Romeinse gezag buigen voor het gezag van Jezus (zie het slot van dit verhaal).

God heeft een plan met deze wereld. Denk aan Johannes 1:11: ‘Hij (Jezus) kwam naar wat van hem was’. Het hart van de mens behoort God toe. God komt dankbaarheid, lof en eer toe vanuit het hart van de mens. Johannes 1:11 vervolgt: ‘Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren hebben hem niet ontvangen. Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God.’ Ook hier zie je: God verandert het hart van de mens.
 
Het klinkt best heftig: ‘God neemt terug wat Hem toebehoort’. Maar God maakt omtrekkende bewegingen: via een proseliet naar de joodse gemeenschap, van de joden naar de Romeinse samenleving, via een vrouw naar mannelijke regeerders en van buiten de stad naar binnen. Als God terugneemt wat Hem toebehoort, dan doet Hij dat met zachte hand. God wil mensen niet dwingen maar overtuigen.

God laat ons weten dat Hij het is die het hart opent voor het evangelie omdat Hij daarvoor de eer wil ontvangen. Ook wil God dat wij ernaar gaan verlangen hierin meegenomen te worden. Dat we zeggen: ja, dat wil ik ook, open ook mijn hart en werk toch heen naar die wereld die in zijn geheel onder uw gezag staat. Ik vind het bemoedigend dat het God is die het hart van de mens opent voor het evangelie. In de westerse wereld verliest het christendom terrein. Maar God komt daar uit waar Hij wezen wil, bij die samenleving van mensen, door Hem gevormd, waarin Hij centraal staat en aanbeden wordt.

Bedenk dat God ook jouw hart terug wil hebben. Op de vraag ‘hoe komt een mens tot geloof?’ is het antwoord: dat doet God (Dordtse Leerregels 3-4, art 11). Dat je als mens niet voor God kunt kiezen, betekent nog niet dat je niet tegen Hem kunt kiezen. Als mens kun je ervoor kiezen je niet te laten redden. Kortom: geloof dank je aan God, ongeloof is aan jezelf te wijten. God wil je van zijn liefde overtuigen. De Bijbel belicht twee kanten van het tot geloof komen. Aan de ene kant is er de oproep die op jou als mens afkomt (Marcus 1:15, 2 Korintiërs 5:20, Openbaring 3:20), aan de andere kant ontdekt wie gelooft dat dit Gods werk is (Efeziërs 2:8-9, 1 Korintiërs 3:6-7 en 12:3).

Het gaat dus niet om jou en jouw keuzes, maar om wat God doet. Hij laat zien dat Hij bezig is in deze wereld harten voor zich terug te winnen. Laat je daardoor bemoedigen. Erken het gezag van Christus. En blijf luisteren naar het evangelie (Jesaja 55:6, Filippenzen 2:12-13).
