Zondag 12 september 2021 - HC Zondag 7+8 - ds Rutger Heij SEQ CHAPTER \h \r 1
- leesrooster -
Maandag 6 september
Romeinen 5:12-21
Er is wel erfzonde maar geen erfheil, wie het heil van God (eeuwig geluk) wil ontvangen moet geloven in Jezus Christus (v/a 20). Want het eeuwig geluk is leven in relatie met God. En een relatie moet je wel echt willen.
Dinsdag 7 september
Hebreeën 11:1-31
Geloven wordt in dit hoofdstuk heel concreet. Geloven zet mensen aan tot daden zoals een ark bouwen op het droge, op weg gaan naar een ver buitenland, kinderen krijgen, willen opofferen en zo nodig verbergen, en nog heel veel meer. Maar altijd is het praktisch.
Woensdag 8 september
Matteüs 28:19, Marcus 1:15 en Johannes 20:31
Deze drie teksten staan onder v/a 22. Ze worden genoemd in antwoord op de vraag ‘Wat moet een christen geloven?’ In deze teksten gaat het over leerlingen maken, het komende koninkrijk van God, en over het ontvangen van het leven door te geloven dat Jezus Gods eigen Zoon is, je redder.
Donderdag 9 september
Deuteronomium 6:4-9
Onze God is de enige. Er zijn niet meerdere goden die het tegen elkaar opnemen of met elkaar rivaliseren. Ook kun je niet van de ene god naar de andere lopen. Er is één God. Geef Hem je onverdeelde liefde.
Vrijdag 10 september
Titus 3:1-8

In vers 4-6 zie je Vader, Zoon en Geest als het ware in actie. Tot ons geluk. De eenheid van Vader, Zoon en Geest is hun volmaakte liefde voor elkaar. Daar mag de mens verrassend genoeg in delen.
Zaterdag 11 september
2 Korintiërs 13:13
Een tekst die je bijna elke zondag hoort. De catechismus verbindt in v/a 24 aan elk van de drie goddelijke personen een actie. Toch was het één groot liefdewerk van alle drie. De genade, liefde een eenheid van Vader, Zoon en Geest zij met je!
