Zondag 26 september 2021 - HC Zondag 9+10 - ds Rutger Heij SEQ CHAPTER \h \r 1
- leesrooster -
Maandag 20 september
1 Johannes 3:1-10
‘Wij worden kinderen van God genoemd, en dat zijn we ook.’ Laat die zin eens tot je doordringen. Kan het mooier? Ja, vers 2: ‘we zullen aan hem gelijk zijn’. Dit betekent niet dat het verschil tussen God en ons wordt opgeheven –dat was de pijnlijke vergissing van de zondeval– maar blijkbaar kan het wel nog mooier dan Gods kind zijn. Ik vermoed: zijn bruid.
Dinsdag 21 september
Matteüs 7:7-11
Nu leven wij nog als Gods kinderen. In Zondag 9 en 10 gaat het over Gods vaderzorg voor ons. Daar kunnen we op aan. Zelfs slechte, zondige mensen zorgen goed voor hun kinderen. Dan de heilige Vader van liefde helemaal.
Woensdag 22 september
Ezechiël 16:1-15
Trouwen met je pleegkind (zie maandag), dat is een vreemd verhaal. Sommige celebrities doen dat. Van God wordt het hier ook gezegd. Probeer voor jezelf te formuleren wat de boodschap van dit hoofdstuk is.
Donderdag 23 september
Genesis 45:1-8
Wat je in je leven overkomt aan geluk en verdriet is niet altijd eenduidig te verbinden aan God. We danken God voor de mooie dingen, maar denken soms ook dat we het zelf bereikt hebben. Met moeiten ligt het gevoelig, brengt God die in mijn leven? Luister eens naar wat Jozef tegen zijn broers zegt: niet jullie hebben mij hierheen gestuurd, maar God.
Vrijdag 24 september
Johannes 9:1-7
Leg geen direct verband tussen moeiten in je leven en zonden. Dat deden de vrienden van Job en ze werden ervoor op hun vingers getikt. Maar ook de discipelen hebben er een handje van: heeft de blinde zelf gezondigd of zijn ouders? Geen van beiden, zegt Jezus, Gods werk moet door hem zichtbaar worden. Oftewel, deze man is blind geboren om door Jezus genezen te worden zodat God geëerd wordt.
Zaterdag 25 september
Johannes 10:17-20
Waarom gebruikt God zijn macht niet om het kwaad tegen te houden? Omdat God geen kwaad met kwaad vergeldt maar zich beperkt tot liefde: goede gaven, goede woorden, vragen en uitnodigen. Hij doet van alles aan het lijden op aarde, alleen zonder macht. Omdat liefde machtiger is dan macht.
