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Lezen: Nehemia 1:1-11

Ik (…) informeerde naar de toestand in Jeruzalem.

Nehemia 1:2

Waar is je hart?
Deze maand gaat het over Nehemia. We zullen op zoek gaan naar waar hij voor leefde. Tegelijk kijken we ook naar onszelf. Waar leven wij voor? Ik hoop dat je antwoord wilt geven in je hart.

Nehemia is een jood en woont in Susa, een stad die vandaag in het westen van Iran zou liggen. Dat is ver bij Kanaän vandaan. Op een dag krijgt hij bezoek van een broer die in Juda woont. Lang hebben ze elkaar niet gezien of gesproken. En waar praat je dan over wanneer je elkaar weer ziet? Toch over de familie? Of iedereen gezond is. Hoe het gaat met het werk. Nieuwtjes. Maar Nehemia vraagt iets anders. Hij zegt: ‘Hoe is het in Jeruzalem?’ Wat laat hij zich daarmee in zijn hart kijken! Het welzijn van Gods woonplaats op aarde is voor hem belangrijker dan het welzijn van zijn verwanten.

Waar praten wij eigenlijk over? Als we bij familie zijn. Als we uit de kerk komen. Vaak gaat het over ons werk. Of over school. Misschien over de vakantie die geweest is of alweer bijna begint. Weet je wel dat je je daarmee in je hart laat kijken? Waar het hart vol van is daar stroomt de mond van over. Misschien schamen we ons als we bedenken waar wij vaak over praten. Moet je dan zomaar over Gods koninkrijk gaan praten? Ik kan me voorstellen dat je zo reageert. Maar denk aan wat Jezus zei: ‘Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.’ Bid dat je hart vol mag zijn van het hemelse Jeruzalem.

Zingen: Psalm 40:7

zaterdag 2 oktober

Lezen: Hebreeën 11:8-16

…de ballingschap overleefd…

Nehemia 1:2

Waar wacht je op?
Wachten kan moeilijk zijn. Kijk maar hoe ongeduldig kinderen ergens om kunnen vragen. Pas als je zegt: je krijgt het niet, ja dan houden ze misschien op. Wachten wordt gemakkelijker -ook voor een volwassene- wanneer je zeker weet dat je krijgt waar je op wacht. Maar stel nu eens dat je niet weet of je het ooit zult krijgen, blijf je er dan op wachten? Dat lijkt een vreemde vraag. Maar zo is het toch wel geweest voor de Joden in Babel. Ze wisten van Gods belofte dat het volk na 70 jaar zou mogen terugkeren naar Juda. En Nehemia kent mensen die de ballingschap hebben overleefd en het land van hun jeugd terugzagen. Maar het merendeel is in ballingschap gestorven. Begraven in vreemde grond. Was hun wachten tevergeefs? Nee. Wat in Hebreeën 11:13 over de aartsvaders staat, is ook hier van toepassing: ‘Zij zijn in geloof gestorven; wat hun beloofd was zagen ze geen werkelijkheid worden, ze hebben slechts een glimp ervan begroet.’ Mijn vraag aan jou is: Zie jij er al iets van dat Gods beloften werkelijkheid worden in je leven? Wijs eens aan in je leven waar je glimpen van de vervulling van Gods beloften ziet. En bedenk: ook als tijdens jouw leven niet de laatste beloften vervuld worden, blijven ze nog wel staan!

Zingen: Gezang 115:2

zondag 3 oktober

Lezen: 2 Kronieken 29:1-11

Ze zijn er het mikpunt van spot…

Nehemia 1:3

Bespot
Vertel je wel eens aan je collega’s op maandagmorgen dat jij zondags naar de kerk gaat? Of hoe zouden je klasgenoten daarop reageren? Het kan zijn dat er wat meewarig naar je wordt gekeken. Of een vervelende grap wordt gemaakt. Want wie gaat er nou nog naar de kerk?

Zulke spot raakt je. En je probeert zulke situaties te vermijden. Voor Nehemia is de spot die de Joden in Juda treft juist een aanleiding om Jeruzalem te willen herbouwen. Hij voelt zich zo één met deze Joden dat hij het zich persoonlijk aantrekt. Maar het volk had het er toch naar gemaakt? Ze hadden God uit hun leven gedaan. En toen had God hen uit het land gezet, weg uit zijn leven. Dat Hij niet langer met de Israëlieten kon samen leven had God geraakt tot in het diepst van zijn wezen. En wat hadden de volken in Kanaän gelachen. Met zoveel liefde had God Israël het beloofde land binnen geleid. En nu liep het allemaal fout. Wat stelt zo’n God nou helemaal voor?

Kijk, en dát raakt Nehemia. Hij voelt dat zijn God wordt bespot. En dat trekt hij zich aan. Hoe is dat bij ons? Als wij mikpunt van spot zijn om ons geloof in God mogen we aan Nehemia denken. Redden wij ons eigen hachje, of komen we op voor de eer van God? Die zijn volk toch maar mooi terughaalde uit de ballingschap van zonde en schuld! Dat mogen we ook vandaag weer vieren.

Zingen: Psalm 79:3

maandag 4 oktober

Lezen: Hebreeën 10:19-25

…u die (…) trouw bent aan ieder die u liefheeft.
Nehemia 1:5

Voor wat hoort wat?

Soms vraagt een van mijn kinderen iets aan me. Als ik ‘nee’ zeg begint het onderhandelen: ‘Maar dan zal ik…’ Misschien mag het dan wel.

Zegt Nehemia in onze tekst niet dat God eigenlijk hetzelfde in elkaar zit? ‘U bent trouw aan ieder die u liefheeft.’ Betoont God zijn trouw pas als ik hem liefheb? Maar dan kan ik met de HEER onderhandelen: ‘Ik heb u lief, dus u moet nu trouw zijn’. Dan lijkt het zomaar op ‘voor wat hoort wat’. Ik geef God iets (mijn liefde), en dan moet Hij mij iets geven (zijn trouw).

Als we eerlijk zijn doet Nehemia het anders. Hij smeekt tot God vanuit een heel nederige houding. Hij erkent ook dat hij en zijn familie, en het volk Israël tekort zijn geschoten tegenover God in liefde. Er is dus helemaal niets om God aan te bieden. Hoezo onderhandelen?! Toch staan we niet met lege handen. Nee, we mogen pleiten op Gods beloften zoals Nehemia dat doet. God had Israël belooft: wanneer jullie hart bij Mij is, mag je ook bij mij in Kanaän wonen.

Gelukkig hangt Gods trouw niet af van de liefde die Hij ontvangt van de mens. God heeft zijn trouw laten zien in Christus. Maar juist als je God lief hebt zul je op die trouw pleiten. En dan hoort Hij. ‘Want hij die de belofte heeft gedaan is trouw.’ (Hebr. 10:23). God doet wat Hij zegt, zijn beloften komen uit. Wanneer wij Hem liefhebben zullen we dat merken!

Zingen: Psalm 81:8 

dinsdag 5 oktober

Lezen: Jeremia 29:1-14

In die tijd was ik schenker aan het hof van de koning.

Nehemia 1:11

Schenker
Soms gebeurt het zomaar in je leven: alles gaat fout. Hoe ga je daar mee om? Tegenslag kan gemakkelijk lijden tot een stuk bitterheid. Je trekt je terug en laat God en de wereld het zelf maar uitzoeken zonder jou.

En dan zien we Nehemia opeens in een bijzonder hoge positie aan het Perzische hof van koning Artaxerxes. Zijn trouw aan de koning is dus gebleken, anders mag je nooit zo dichtbij hem komen. Schenkers hadden in de oudheid vaak politieke invloed. Denk dus niet aan Nehemia als iemand van de catering. In het vervolg van het boek Nehemia blijkt ook dat hij iemand is met bestuurlijke kwaliteiten. Ook de hulp die hij krijgt vanuit het paleis laat zien dat hij een vertrouweling van de koning was.

Hoe is dat zo gekomen? Denk eens aan Daniël en zijn vrienden. Zij vonden een weg om de HEER te dienen en zich aan zijn geboden te blijven houden, midden in die heidense wereld van magie en godenverering. Nehemia is dat blijkbaar ook gelukt: hij werkt aan het hof van een koning die als god vereerd wordt. Hij zit dus zeker niet verbitterd thuis in teruggetrokken eenzaamheid.

Hoe leven wij eigenlijk in een land dat steeds onchristelijker wordt? Waar je in de verdrukking terecht kan komen. Trekken we ons verbitterd terug? Of zoeken we het beste voor de samenleving, met inzet van al onze krachten en capaciteiten? En wat dat beste is, is niet moeilijk: de boodschap van een komend nieuw Jeruzalem.

Zingen: Psalm 122:1

woensdag 6 oktober

Lezen: Nehemia 2:1-10

Waarom kijk je zo somber, je bent toch niet ziek?
Nehemia 2:2

Verdriet

De ogen zijn de spiegel van onze ziel. Ben je blij dan is dat aan je gezicht te zien. Ben je verdrietig dan staan je ogen treurig. Een beetje te verbergen is dat nog wel. Wie thuis met een strak gezicht rondloopt, weet tegenover buitenstaanders vaak nog wel een glimlach om de mond te toveren.

Bij Nehemia was het verdriet in zijn ziel dus heel erg. Want hij kan het niet verbergen. Als de koning het opmerkt schrikt Nehemia hevig. Juist als hij bij de koning is zou hij toch zijn uiterste best moeten doen om er blij uit te zien? Allereerst al omdat oosterse vorsten niet met verdriet en rouw geconfronteerd wilden worden (Ester 4:2). Maar ook omdat hij nu met zijn verzoek voor de dag moet komen. En of dat in goede aarde valt moet hij nog maar afwachten. Zal de koning Nehemia’s vraag om naar Jeruzalem te mogen niet opvatten als een afwijzing van de mooie positie die hij hem gegeven heeft?

Nu weet ik natuurlijk niet wat er op jouw gezicht te lezen is. En of je reden hebt voor verdriet of dat er juist aanleiding is voor blijdschap. Mijn vraag is wel of ons verdriet én onze blijdschap voortkomen uit geloof. Zijn wij verdrietig over onze zonden, of over verlies van bezit of positie in deze wereld? En zijn we blij met Gods reddende liefde voor ons, of met een nieuwe auto? Ik vraag het maar, want het zal te zien zijn aan ons gezicht.

Zingen: Psalm 116:5

donderdag 7 oktober
Lezen: Psalm 57
Ik bad tot de God van de hemel.
Nehemia 2:4

Schietgebed
Gebeurt het jou wel eens dat je een schietgebed uitspreekt? Zomaar op straat omdat je ergens van schrikt: ‘Nee, Heer!’ Of terwijl je temidden van mensen bent: ‘Heer, help me!’ Je doet je ogen er niet eens bij dicht, misschien hoort niemand het.

Dat is mooi. God is blijkbaar de eerste aan wie je denkt in nood. Je weet: Hem heb ik nu nodig. Toch kun je niet altijd in schietgebedjes bidden. Nehemia doet dat ook niet. We hebben zijn lange en intensieve gebed gelezen in hoofdstuk 1, voorafgegaan door rouw en vasten. Een gebed waarin Nehemia zich klein maakt voor God en schuld belijdt, en waarin hij een appèl doet op Gods beloften. Maar nu staat hij voor de koning. Zijn sombere gezicht heeft hem verraden. Hij moet voor de dag komen met zijn wens om Jeruzalem te herbouwen. Maar had de koning ditzelfde verzoek eerder al niet afgewezen (Ezra 4:17-21)? En was het ook voor vertrouwelingen van de koning niet riskant om ongevraagd met verzoeken te komen, denk aan koningin Esther (Esther 4:11)?

Maar omwille van Jeruzalem grijpt Nehemia zijn kans. Het is nu of nooit. Wat staat er hier veel op het spel: de eer van God is in geding bij de herbouw van Jeruzalem. En daarom richt Nehemia zich terecht tot God in de hemel. Met zijn schietgebed legt hij zijn wens om naar Jeruzalem te gaan terug in Gods plan. Laat de HEER bepalen wat goed is voor mij en voor zijn zaak. Dan zal ik dat aanvaarden.

Zingen: Gezang 36:10

vrijdag 8 oktober

Lezen: Esther 7

Met zijn lievelingsvrouw aan zijn zijde.
Nehemia 2:6

Leiding

 SEQ CHAPTER \h \r 1Waarom staat de koning het toe dat de muren van Jeruzalem herbouwd worden? Een risico is dat de teruggekeerde Joden opnieuw hun zelfstandigheid gaan bevechten waarbij ze zich dan kunnen verschansen in een ommuurde stad. Uit buitenbijbelse bronnen over de geschiedenis van het Midden-Oosten weten we dat Egypte –in die tijd ook een provincie van het Perzische rijk- daadwerkelijk in opstand kwam. Waarschijnlijk was dat de reden voor koning Artaxerxes om een stevige burcht in Kanaän te willen hebben: Jeruzalem. In zo’n stad die op zijn hand was kon hij zijn soldaten legeren en de bevoorrading organiseren, en bij nood kon hij zich erin terugtrekken.

Nehemia ziet nog iets anders. En wie kent deze koning beter? Subtiel schrijft hij in zijn verslag van de gebeurtenissen dat op het moment dat hij zijn verzoek doet, de koning zijn lievelingsvrouw aan zijn zijde heeft! Hij wijdt daar verder niet over uit, maar Nehemia doet het voorkomen alsof dit wel degelijk een rol heeft gespeeld bij het instemmende antwoord van de koning.

Zo lijken een vrouw en politieke motieven het lot van Nehemia en dat van Jeruzalem te hebben bepaald. Eerder al was het lot van het héle joodse volk in handen geweest van een vrouw: Esther. De liefde van de koning voor haar bepaalde ook toen de loop van de geschiedenis. Maar in dit alles werkt God aan zijn plan. Zijn Zoon moest geboren worden uit het joodse volk, en Hij moest buiten de stad Jeruzalem sterven aan een kruis. Daarom werd Jeruzalem herbouwd.

Zingen: Gezang 118:1

zaterdag 9 oktober

Lezen: Romeinen 13:1-7

Ook verzocht ik om een brief voor Asaf (…) om mij hout te leveren.
Nehemia 2:8

Belastinggeld
Ooit betaalde de Nederlandse overheid de traktementen van predikanten. Zo nu en dan duikt de vraag op of de overheid het onderhoud van monumentale kerkgebouwen op zich moet nemen. Wij zijn daar huiverig voor, want wie betaalt bepaalt.

Daarom is het zo opvallend dat de herbouw van de muur van Jeruzalem deels betaald wordt uit de Perzische schatkist. En dat geldt helemaal voor de herbouw van de tempel van God.

Wat geeft Nehemia de vrijmoedigheid om dit te vragen? Zou dat te maken hebben met zijn visie op de overheid? Achter het handelen van de koning van Perzië ziet Nehemia God: omdat God hem bescherming biedt geeft de koning het gevraagde bouwmateriaal. Deze overheid staat hiermee duidelijk in dienst van God en van zijn plan met de wereld. Ook wanneer je dat bij sommige overheden niet of nauwelijks kunt zien, is het nog wel zo. Er is geen gezag dat niet van God komt. Daarin ligt deze bemoediging dat geen overheid iets kan doen zonder dat God het wil. Tegelijk laat het ons zien dat we gebruik mogen maken van wat de overheid wil geven, als was het of we het ontvingen uit de hand van God. Er is geen stukje aarde, geen belastingaanslag of subsidie, waarvan God niet zegt: het is van Mij. Hij toont zich de hoogste vorst in hemel en op aarde wanneer Hij de machtige koning van Perzië laat meebetalen aan zijn heiligdom.

Zingen: Psalm 68:11

zondag 10 oktober

Lezen: Nehemia 2:11-20

U hoort niet in Jeruzalem, u kunt er geen rechten laten gelden.
Nehemia 2:20

Recht
Er is tegenwoordig nauwelijks meer een kerk te vinden die niet nadenkt over de vraag hoe we missionair zullen zijn. Gods boodschap van liefde en genade wil immers harten bereiken, en we leven in een steeds minder christelijk Nederland. Daarom leggen we ons toe op gastvrijheid, beleggen we vriendendiensten en steken we energie in cursussen over de beginselen van het christelijk geloof. Een slag die we misschien nog moeten maken is dat we de laatsten ook de eersten laten zijn: in de kerk hebben zij die er al langer bij horen geen oudere rechten.

Maar hoe missionair is het Jeruzalem van Nehemia? De bouw van de muren is nog niet begonnen of de poorten vallen voor buitenstaanders al in het slot: Sanballat, Tobia en Gesem komen er niet in: ‘U kunt er geen rechten laten gelden.’ 

Konden de teruggekeerde joden dat dan wel? Dat zou een miskenning zijn van de geschiedenis: Israël had door zijn zonden alle rechten verspeeld, en alleen in zijn genade gaf God hen een nieuw Jeruzalem. Maar juist die herbouwde stad moet nu een stad van recht en gerechtigheid worden. Een heilige stad. En daarvoor moet eerst de heilige Gods, dat is Jezus, de zegen van Abraham naar alle volken brengen. En dan zal God, in die tijd, zijn gerechtigheid bewijzen: Hij laat ons zien dat Hij rechtvaardig is door iedereen vrij te spreken die in Jezus gelooft (Rom. 3:25-26).

De deuren van de kerk staan voor iedereen open en er gelden geen rechten, als het goed is ben je tevreden met het afgesproken loon: de liefde die je van God ontvangt.

Zingen: Psalm 87:3, 5

maandag 11 oktober

Lezen: Numeri 36:1-12

Sallum (…) werkte naast hen, samen met zijn dochters.
Nehemia 3:12

Bouwende vrouwen
In veel culturen en godsdiensten is het nog steeds zo dat vrouwen achtergesteld worden. Ook in het christendom is wel zo gedacht. Maar de Bijbel geeft daar geen enkele aanleiding toe. Bijzonder is de regel van Numeri 36: wanneer een vrouw in Israël bezit heeft verkregen –denk aan een stuk land dat ze geërft heeft- dan moet ze trouwen met iemand uit haar eigen familie (in dit voorbeeld neven). Want zo blijft het grondbezit binnen de stammen van Israël ongewijzigd ten opzichte van de verdeling bij de intocht. Was dit in de omringende landen ook mogelijk, dat een vrouw grond bezat? In Israël treden vrouwen zelfs op als beheersters van het erfdeel van de HEER!

Het kan goed zijn dat zoiets ook de achtergrond is van de bouwende dochters van Sallum. Had hun vader geen zonen? Maar dan worden de dochters ingeschakeld om het erfdeel van Israël -Jeruzalem, de stad van Gods beloften- weer op de kaart te zetten.

Van de hemelse erfenis wordt een mens erfgenaam door in geloof verbonden te zijn met Christus. Dit geldt voor mannen en vrouwen, voor jongens en meisjes. Dat betekent dat zowel mannen als vrouwen in de gemeente ingeschakeld zullen worden bij het beheer van die erfenis en bij het bouwen aan Gods koninkrijk. Of je nou broers en zussen hebt of niet; in de gemeente ontvang je die immers uit de hand van Jezus. De erfenis van het eeuwige leven wordt verdeeld onder de kinderen van de Vader, en daarbij wordt geen één zoon of dochter achtergesteld.

Zingen: Liedboek 320:2

dinsdag 12 oktober

Lezen: Nehemia 3:33-38
…er hoeft maar een vos op die stenen muur van hen te klimmen of hij stort al in.
Nehemia 3:35
Vossenjacht
Het is een leuk spel: vossenjacht. Het is de bedoeling dat je door een vermomming heen kijkt en zo bekenden opspoort. Soms herken je iemand gemakkelijk, anderen blijven lang verborgen.
De spot van de ammoniet Tobia is ook een soort vermomming. Maar als je goed kijkt herken je daarin machteloosheid! Mensen gaan spotten als ze heel erg kwaad op iemand zijn, maar hem of haar niet durven aanraken.

Toch was het juist deze spot over Jeruzalem geweest die Nehemia tot herbouw had gedreven (Neh. 1:3). Want zolang de heilige stad in puin ligt wijst alles erop dat God zijn beloften niet nakomt. Voor de koning van Israël is er immers geen plaats om zijn troon neer te zetten. Effect van de spot is dat het Nehemia en de Joden alleen maar motiveert om nog vastbeslotener door te gaan. Ze willen bewijzen dat God zich aan zijn beloften zal houden.

Zouden wij zo ook niet kunnen bouwen aan de heiliging van ons leven? Vanuit de spot die op gelovigen wordt afgevuurd: ‘Doen christenen niet net zo goed allerlei verkeerde dingen?’ Dit raakt God; alsof Hij zijn belofte van vernieuwing en heiliging niet waar maakt. Bewijst ons leven het omgekeerde doordat wij goed doen en zuiver leven? Wanneer God beloften vervult brengt dat de onmacht van de mens aan het licht.
In het Jeruzalem van Nehemia hoeft er geen jacht gemaakt te worden op de vossen, want met Gods hulp wordt het een stad met sterke muren waarin de ontluikende belofte van Gods heil vervuld zal worden in zijn heilige Zoon.
Zingen: Liedboek 28:1, 4
woensdag 13 oktober

Lezen: Nehemia 4:1-8
Toen Sanballat en Tobia (…) hoorden dat het herstel van de muren van Jeruzalem vorderde (…) werden ze woedend.
Nehemia 4:1
Woede
Gods nieuwe Jeruzalem komt dichterbij. Het herstel vordert. Gods tegenstander weet dit en dat roept zijn grote woede op. De apostel Petrus schrijft: ‘uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw’ (1 Petr. 5:8). Immers, wanneer de stad af is zijn z’n kansen verkeken. Wie binnen gingen zijn veilig voor elke aanval.

Dit realiseren ook Sanballat en Tobia zich wanneer het herstel van Nehemia’s muren vordert. Straks is Jeruzalem weer een veilige stad. Een stad die bewijst dat er een God in de hemel is die zoveel geeft om zijn volk dat Hij hen terughaalt uit de ballingschap. Waar spot niet werkte komt als vervolg daarop nu de concrete aanval.

In Nederland hebben wij als christenen eerder te maken met spot dan met levensbedreigende aanvallen. In andere landen lijden broeders en zusters van ons wel onder vervolging. Is het op sommige plaatsen meer zichtbaar dat het herstel van het nieuwe Jeruzalem vordert? Maar net zoals het Jeruzalem van Nehemia er gekomen is, zo zal ook het nieuwe Jerzulem van God er komen. Ondanks tegenwerking.
Soms merk je iets van de woede van de satan tegen alles wat herstel heet. Wie opkomt voor de eer van God op school of sportclub of in de politiek ‘bewijst’ dat er een God in de hemel is die in mensen werkt en hen voor zich wint. Dat kunnen zij die God en zijn bestaan afwijzen niet verkroppen. En toch is tegenstand bemoedigend, want dit zou overbodig zijn wanneer het herstel van Gods stad niet zichtbaar vorderde.
Zingen: Psalm 102:10
donderdag 14 oktober

Lezen: Hebreeën 12:14-29
De Joden (…) drongen er wel tien keer op aan dat wij met hen mee terug zouden gaan.
Nehemia 4:6
Blijven
Veel teruggekeerde Joden wonen niet in Jeruzalem maar in de dorpen er om heen. Jeruzalem is immers een verlaten ruïne waar gras en struiken tussen de tegels door opschieten. En eerst worden alleen de muren en poorten herbouwd, huizen staan er nog bijna niet (Neh. 7:4). Stel je bij dat Jeruzalem een kale ommuurde ruimte voor met daarbinnen veel puin.
Wanneer vervolgens de tegenstand tegen de herbouw toeneemt, dringen de Joden uit de omliggende dorpen er steeds sterker bij Nehemia en zijn bouwers op aan om dit Jeruzalem te verlaten. Bouwen aan de heilige stad is mooi, maar wordt het ooit wel wat? Kan men niet tevreden zijn met de terugkeer uit de ballingschap en zich verder gedeist houden?
Als gelovige sta je ook telkens voor die vraag: wanneer ben ik tevreden? God haalde mij terug uit de ballingschap van slavernij aan de zonde en de satan. Daar ben ik zielsblij mee. Maar dan komt de strijd: leef ik nu ook voor God? Wie dat meer en meer probeert zal momenten kennen van bittere teleurstelling: het lijkt nooit wat te gaan worden. Bovendien roept inzet voor een leven met God weerstand op, want daarmee wordt een vraagteken gezet achter vele tevreden leventjes.
Voor Nehemia is er gelukkig maar één optie: blijven! En bouwen. Dat doe je niet in eigen kracht. Denk daarom aan de HEER en aan wat Hij gedaan heeft. Hij bracht ons toch terug uit de ballingschap? Dan zal Hij er ook voor zorgen dat er een heilige stad komt met heilige bewoners.
Zingen: Psalm 139:11
woensdag 15 oktober

Lezen: Nehemia 4:9-17
…de bouwers werkten met het zwaard op de heup gebonden.
Nehemia 4:12
Zwaard en troffel
De studenten van onze theologische universiteit hebben in hun vaandel een afbeelding van een zwaard en twee troffels (een troffel is een driehoekig metalen blad met handvat dat gebruikt wordt bij het metselen). Zij vinden dat ze net als de bouwers in de tijd van Nehemia werken onder gevaarlijke tegenstand.
Maar onhandig is het wel, zo’n zwaard op je heup gebonden terwijl je aan het werk bent. Denk ook aan de lastdragers die genoemd worden. Zij doen het werk met de ene hand en hebben een speer in de andere hand. Dan heb je niet echt je handen vrij voor wat je eigelijk wilt doen.
Herkenbaar is het wel: je wilt God graag dienen, maar valt toch weer in zonde. Je wilt in vrede leven met je medemens, maar zomaar weer schiet je uit je slof. Nooit kun je even lekker bouwen aan je nieuwe mens, altijd weer moet je op je hoede zijn voor een aanval vanuit de oude mens.

Altijd waakzaam, dat is slopend. Soms wordt het zwaard losgemaakt en weggelegd. Anderen komen aan het bouwen nauwelijks meer toe. Nehemia laat zien hoe je elkaar dan ook nodig hebt: in Jeruzalem staan bouwers en strijders zij aan zij.
In je leven horen die twee ook altijd bij elkaar. De strijd tegen zonde, dwaling en verslapping, en het bouwen aan een leven dat meer en meer dienst aan God is. Dat het bouwen daardoor minder snel gaat dan je wilt vraagt geduld en doorzettingsvermogen. Maar een alternatief is er niet zolang je in een vijandige omgeving bent.

Zingen: Psalm 27:7
zaterdag 16 oktober

Lezen: Nehemia 5:1-13
Heb toch bij alles wat u doet, ontzag voor onze God, anders haalt u zich de hoon van de vijandelijke volken op de hals!
Nehemia 5:9
Oude leventje
Terwijl de bouw aan de heilige stad vordert blijkt dat de muur niet het enige is dat aandacht vraagt. Echte veiligheid zal er in Jeruzalem pas zijn wanneer mensen veilig zijn bij elkaar. Maar dan zal er wel iets anders moeten gebeuren dan dat men z’n oude leventje van voor de ballingschap gewoon weer voortzet.

En het zal niet eens opzettelijk gebeurt zijn, maar meer in de sfeer van: ‘Wat is er nou mis met het vragen van rente?’ Toch had God het verboden (oa Deutr. 23:20). Het gaat hier immers niet om leningen om zich luxe te veroorloven, maar om te kunnen overleven. Wie dan rente vraagt helpt niet, maar duwt iemand nog verder in de afgrond. En laat dit gebeuren in de wereld om hen heen, de Israëlieten zullen anders zijn. Als ze dat zelf al vergeten waren, herinnert de wereld hen daar wel aan: ‘Zijn júllie nou bevrijd? Waarvan?!’ 
Maar als het zover moet komen, hebben deze Joden dan nog wel ontzag voor God? Het lijkt erop dat ze de aarde als het gebied voor de mens beschouwen, en God mag het dan in de hemel voor het zeggen hebben. Hier onze regels, daar de zijne.
Maar kan het herbouwde Jeruzalem zo’n wereldgelijkvormige stad zijn, als men de verlossing uit de ballingschap echt tot zich laat doordringen? God bevrijdt niet alleen in theorie, maar zijn bevrijding heeft wérkelijk levensgeluk op het oog. Maar dan moet het nu wel anders gaan dan vroeger.
Zingen: Psalm 126:1
zondag 17 oktober

Lezen: Nehemia 5:14-19
Mijn God, reken mij ten goede aan wat ik voor dit volk heb gedaan.
Nehemia 5:19
Onbegrepen
Wat kun je vol van ijver zijn voor de gemeente. Je organiseert van alles. Iedereen kan een beroep op je doen. Je bent actief in commissies en daarbuiten. Maar wat je over je heen krijgt is kritiek, commentaar en het verwijt dat je het voor jezelf doet. Dat is pijnlijk. Hoe hou je dan vol?
Allereerst mag je bedenken dat je maar voor de helft verantwoordelijk bent voor hoe mensen je begrijpen. Je verantwoordt geduldig en zonodig herhaaldelijk je keuzes, maar als de ander je niet wíl begrijpen, loopt dat op niets uit. Hoe verdrietig ook.

Tegelijk leg je het ook in gebed voor God neer. Hij weet immers hoe je bezig bent en met welke motieven. Hij kent je hart. En net als Nehemia mag je God vragen om zíjn oordeel over je werk. ‘Heer, reken het mij ten goede aan wat ik doe.’ Daarmee zeg je dat je niet deed wat jij dacht dat goed was, maar je zocht Góds wil. En het uiteindelijke oordeel over je inzet laat je ook bij God. Jij doet je werk, en je realiseert je dat God meekijkt. En dat Hij, wanneer Hij naar mij kijkt, dat ook nog moet doen vanuit zijn genadige goedheid. Want niets dat ik doe is volmaakt.
Wanneer we van elkaar in de gemeente weten dat ieder zo bezig is -voor Gods aangezicht en vanuit zijn genade- dan geeft dat vertrouwen. Dan telt niet meer onze waarneming en ons oordeel, maar bidden we samen of God onze inzet ons ten goede wil rekenen.
Zingen: Psalm 26:6
maandag 18 oktober

Lezen: Nehemia 6:10-14
Waarom zou iemand als ik zijn leven redden door de tempel binnen te gaan?

Nehemia 6:11
Vluchten tot God
Vijanden blijven proberen het herstel van Jeruzalem tegen te houden. Na het middel van de spot en pogingen de bouwers aan te vallen, richt men zich nu op het leven van Nehemia. Door een ingehuurde profeet willen zijn vijanden hem verleiden vanwege deze dreiging de tempel binnen te gaan. Op zich is de tempel de juiste plaats voor wie zijn bescherming zoekt bij God (Ps. 91:1-2). Maar Nehemia zelf mocht daar niet komen: hij was geen Leviet. De vertaling van 1951 zegt in vers 11: ‘Hoe kan iemand als ik de tempel binnengaan en in leven blijven?’ Heiligschennis (vers 13) zou zijn dood kunnen worden, òf door een straf van God (het lijkt er niet op dat zijn tegenstanders daar op rekenen) òf doordat hij bij het volk in opspraak zou komen (ze willen hem zwart maken).
Nehemia doorziet deze valse profetie: hoe kan een godsgezant iemand aanraden tegen Gods wil in te gaan? En Nehemia weet ook dat vluchten tot God nauw steekt. Dat is geen kwestie van een plaats opzoeken, maar een Persoon: de Almachtige God. En voor wie daarbij geen ontzag heeft voor Gods majesteit, valt er ook geen bescherming te verwachten.
Wij mogen door Jezus binnengaan in Gods heiligdom (Hebr. 10:19). In ons gebed mogen we heel dichtbij de Almachtige God komen. Maar ook nu steekt het nauw: hebben wij oog voor wie de Heer is en welke redding Hij wil geven? Misschien vrees je voor je leven, door ziekte of wat dan ook. God zegt: vlucht tot Mij voor eeuwig leven!
Zingen: Psalm 91:1
dinsdag 19 oktober

Lezen: Nehemia 7:1-4, 11:1-2
De stad was weliswaar zeer uitgestrekt, maar er waren weinig inwoners en ook waren er nog nauwelijks huizen herbouwd.
Nehemia 7:4
Leeg
Werken aan je heiliging is nog iets anders dan er in durven leven. Je kunt bewust naar de kerk gaan en naar bijbelstudie omdat je meer vanuit geloof wilt leven. Maar zodra je thuis bent vraagt het leven van alle dag de aandacht. Al gauw ben je weer druk met het veiligstellen van je positie, je inkomen, je toekomst. Je probeert wat je leest in de Bijbel wel een plek te geven in je dagelijks bestaan, maar dat blijft lastig want het vraagt vertrouwen op God.
Wonen in het Jeruzalem van Nehemia vraagt ook vertrouwen op God. Het is er ronduit gevaarlijk, want er mogen dan wel poorten in de muren zijn geplaatst, de vijandigheid van de omwonenden tegen de stad is nog steeds groot. Veel teruggekeerde Joden kiezen er dan ook niet voor in Jeruzalem te gaan wonen, maar in de dorpen er omheen. En zo blijft Jeruzalem leeg: een ommuurde ruimte met daarin slechts de tempel. Er is nu een heilige stad, maar waar blijft het heilige volk? Pas in hoofdstuk 11:1-2 lezen we welke maatregelen er getroffen worden om Jeruzalem vol te krijgen.

Hoe is dat in ons leven? Soms lijkt het erop dat we precies weten hoe het allemaal moet in het geloof (we hebben hard gewerkt aan de muur), maar als we moeten kiezen gaan we voor veiligheid (ons dagelijks leven speelt zich af buiten het geloof). Maar hoe wordt God ooit geëerd wanneer er niet geleefd wordt uit geloof?
Zingen: Psalm 18:1, 8
woensdag 20 oktober

Lezen: Nehemia 7:6-7, 61-65
Zij zochten naar het schriftelijke bewijs dat ze in de geslachtsregisters waren ingeschreven, maar ze vonden het niet.
Nehemia 7:64a
Zekerheid
Heb jij een doopbewijs? Ik heb het mijne nooit gezien, en naar die van mijn kinderen zou ik moeten zoeken. Als je het hebt en in handen neemt roept het je toe: ‘Zoek ook vandaag je behoud in Jezus’ bloed en Geest!’ (v/a 72 van de catechismus).
Nu zijn er onder de teruggekeerden uit de ballingschap mensen die moeten zoeken naar het schriftelijke bewijs dat ze Israëliet zijn. Omdat ze het niet kunnen vinden worden ze onrein verklaard totdat er een priester is die met behulp van orakelstenen een uitspraak kan doen. Daarmee wordt duidelijk dat God meer weet dan mensen: Hij weet wie tot zijn volk behoren. Sinds Jezus Christus zijn werk op aarde voltooid heeft bepaalt de aanvaarding van Hém of je bij Israël hoort. Zo kan de apostel Paulus zeggen: ‘Want niet alle Israëlieten behoren werkelijk tot Israël’ (Rom. 9:6).
Met je doop (en je doopbewijs) is hetzelfde aan de hand. Zij die hun behoud zoeken in Jezus’ bloed en Geest maken deel uit van Gods volk. Dáár moet je naar zoeken, niet naar dat doopbewijs. Orakelstenen heb je dan niet nodig, maar gebed en geloof. Geloof in Gods belofte dat Hij de gedoopten een plaats heeft gegeven in zijn volk, en gebed om de vervulling van die belofte alle dagen van je leven. En vergeet niet dat God meer weet dan mensen: als jij twijfelt aan je geloof, bedenkt God hoeveel Christus van je houdt. Zekerheid gaat niet aan het geloof vooraf, maar je ontvang het in het geloof.
Zingen: Psalm 105:3
donderdag 21 oktober

Lezen: Nehemia 8:1-8
Men vroeg Ezra, de schrijver, het boek te halen met de wet van Mozes, de wet die de HEER aan Israël had opgelegd.
Nehemia 8:1b
Wetslezing
Discussie over de lezing van de wet in de eredienst is er heel de kerkgeschiedenis door geweest. En in het verlengde daarvan kan ook de vraag gesteld worden naar de plaats van de wet in het leven van een christen.

Maar in bovenstaande tekst zie ik een mogelijke liturgische vernieuwing: laat iemand in de eredienst vrágen om de voorlezing van de wet. Meer dan wanneer de voorganger de lezing van de wet aankondigt, komt dan immers ons verlangen naar Gods wet tot uiting.
De wet die in Nehemia 8 wordt voorgelezen is overigens breder dan de 10 geboden. Daar kun je moeilijk een hele ochtend over doen (vers 3). Bedoeld is hier de tora, dat zijn de eerste vijf boeken van Mozes. Daarmee komen de 10 geboden gelijk anders op je af, namelijk vanuit het hele verhaal van Gods bevrijding uit de slavernij van Egypte.

Maar ze vroegen er dan toch maar om! Hadden ze de wet jarenlang niet gehoord? Of is dit een bewust moment van verbondsvernieuwing, waarbij Gods grote daden het uitgangspunt vormen? In dat geval is het moment goed gekozen: want God heeft opnieuw bevrijd! Nu uit de slavernij van de ballingschap.
Laten wij in onze erediensten zo de wet lezen en beluisteren: vanuit de bevrijding die God aan ons leven heeft voltrokken. Elk gebod dat je hoort, mist de drukkende dreiging van straf, omdat Christus die gedragen heeft. Bij het luisteren naar de wet wordt je niet afgerekend op je verleden, maar -bevrijd van je verleden- zal er verlangen zijn naar een leven met God in heden en toekomst.
Zingen: Psalm 19:3
vrijdag 22 oktober

Lezen: Romeinen 8:1-11
…en op dat moment ging heel het volk staan.
Nehemia 8:5
Klaar staan
Ook hier kun je een voorstel tot liturgische vernieuwing van maken: wanneer de wet wordt voorgelezen in de eredienst gaan we staan. Maar waarom zou je dat doen?
De vraag is wat de Joden die daar bij elkaar waren in Jeruzalem ermee wilden uitdrukken. Voordat men ging staan zaten ze waarschijnlijk niet op stoelen, zoals wij in de kerk, maar gehurkt op de grond naar Oosterse gewoonte. En anders dan we misschien denken drukt het staan niet allereerst eerbied uit. Zo lijkt het in de kerk vaak te functioneren. Maar voor eerbied was er de neergeknielde houding, voorover gebogen, zoals je dat ziet bij moslims. De Joden brengen dit eerbetoon aan God wanneer Ezra de HEER prijst (Neh. 8:6). Maar wanneer de lezing en uitleg van de wet begint, gaat men weer staan (Neh. 8:7).
We moeten hierbij denken aan de uitdrukking ‘voor iemand klaar staan’. De staande houding drukt uit dat men bereid is te gaan doen wat God vraagt. Zo zegt de HEER in Ezechiël 2:1 tegen zijn profeet: ‘Mensenkind, sta op, dan zal ik met je spreken.’ En wanneer de apostel Paulus vertelt hoe de Heer hem aan het werk zette haalt hij aan wat Jezus tegen hem zei: ‘Maar kom nu overeind, sta op, want ik ben aan je verschenen om je aan te stellen als mijn dienaar’ (Hand. 26:16).
Luister zo eens naar de wet komende zondag. Of je nu zit of staat, ben je bereid te gaan doen wat de Heer van je vraagt? Zeker nadat je bevrijd bent. Hoe staan wij eigenlijk tegenover God en zijn wet?

Zingen: Liedboek 473:1, 5, 10
zaterdag 23 oktober

Lezen: Nehemia 8:9-12
‘…huil niet!’ Het hele volk was namelijk in tranen uitgebarsten toen het de woorden van de wet hoorde.

Nehemia 8:9
Lachen of huilen
Soms weet je niet of je moet lachen of huilen. Een kind kan boos zijn, maar vader of moeder maakt het aan het lachen. Bij een geboorte is er pijn en blijdschap tegelijk.
Ook in de kerk kan het gebeuren dat je niet weet wat je moet. Bijvoorbeeld bij het luisteren naar de wet, moet je dan verdrietig zijn of blij? Maar ook aan de avondmaalstafel zijn we soms in verwarring: horen we bedroefd te zijn over onze zonden en de bittere dood van Jezus aan het kruis, of zijn we blij over onze verlossing en heffen we de beker op ons nieuwe leven?
De Joden die de wet aanhoren zijn bedroefd over hun zonden. Hier hebben zij zich niet aan gehouden, maar hier kúnnen zij zich ook niet aan houden. En toch worden ze aangespoord blij te zijn. Niet een vreugde die je in jezelf opwekt, of waarbij je het verdriet overschreeuwt, maar een vreugde ‘in de Heer’ (zie ook Fil. 4:4). Ezra zegt: ‘Wees niet bedroefd, want de vreugde die de HEER u geeft, is uw kracht.’
In Zondag 1 van de catechismus gaat het over troost. Namelijk dat wij Jezus’ eigendom zijn. Om die troost te ontvangen moeten wij weten hoe groot onze zonden en ellende zijn, hoe we daarvan verlost worden en hoe we God voor zo’n verlossing dankbaar zullen zijn. Die ellendekennis stuit sommigen tegen de borst. Maar dan vergeten we hoe de toon wordt gezet door de vraag: ‘Wat moet u weten om door deze troost gelukkig te leven en te sterven?’
Zingen: Gezang 90:2
zondag 24 oktober

Lezen: Nehemia 8:13-18
De hele gemeenschap die uit de ballingschap was teruggekeerd maakte loofhutten en ging erin wonen.
Nehemia 8:17a
Herinnering
Wie telkens geflitst wordt voor te hard rijden, zou de bekeuring naast de voordeur kunnen hangen. Iedere keer dat je de auto instapt wordt je er aan herinnerd dat je rustig aan moet doen.
Zo had Israël van de HEER het loofhuttenfeest gekregen. Dat herinnerde aan de tocht door de woestijn, en de zorg van de HEER al die jaren. Tegelijk werd de inzameling van de oogst gevierd, ook daarin werd Gods zorg zichtbaar.
Maar sinds de tijd van Jozua is dit feest niet meer gevierd (vers 17). En promt vergeet Israël dat het de HEER is die voor hen zorgt: met spant zich in voor de vruchtbaarheidsgoden van de Kanaänieten. En het mogen leven in Gods beloofde land wordt al gauw gewoon gevonden.
Wat zijn de Joden in de tijd van Nehemia dan ook blij dat ze het loofhuttenfeest herontdekken. Ze waren immers bevrijd uit de ballingschap en kregen een tweede kans. Het is alsof je een knoop in je zakdoek legt: niet vergeten te leven in afhankelijkheid van God! Ook vandaag mogen we weer rustig aan doen.
Dat is ook de betekenis van de erediensten vandaag. Na de bevrijding uit Egypte, en na de bevrijding uit de ballingschap komt de ware bevrijding uit vijandelijke overheersing: de loskoop uit de macht van de zonde. Dat geeft rust. Zo mag je luisteren naar de voorlezing van de wet. Zo ontvangen we het evangelie. In Hebreeën 4:9 staat: ‘Er wacht het volk van God dus nog steeds een sabbatsrust’. Laat je daar keer op keer aan herinneren.
Zingen: Psalm 23:1
maandag 25 oktober

Lezen: Nehemia 9:1-13
Ze vastten en waren gehuld in boetekleren, met stof op hun hoofd.
Nehemia 9:1b
Boete doen
Vasten kennen we niet zo. Soms hoor je een roep om eerherstel voor het vasten. Dan gaat het vaak over een periode waarin je niet eet, om daardoor lichamelijk en geestelijk meer op God gericht te kunnen zijn.
In Nehemia 9 zien we het volk Israël vasten als onderdeel van boetedoening. Die kant zou ik opwillen als het gaat om eerherstel. Als teken van zichtbare schuldbelijdenis.
Want boete doen kennen we toch wel? Het komt aan de orde wanneer in het formulier voor de viering van het avondmaal wordt gesproken over de zelfbeproeving. Ieder zal ‘zijn zonden overdenken en beseffen dat hij Gods toorn verdient’. Ook kan het een onderdeel zijn van je gebed.
En toch worstelen we er vaak mee, dat speuren in jezelf naar schuld. Dit heb ik fout gedaan, daarin ben ik tekort geschoten. Het wordt al gauw wat navelstaarderig…

Welke insteek kiest Nehemia eigenlijk? Opvallend is hoe uitgebreid hij Gods grote daden benoemd en al Gods liefde en genade daarin. En op het moment dat hij dat doet valt direct op hoe ondankbaar en liefdeloos het volk is geweest.
Als wij boete doen zullen we ons ook allereerst richten op God. Op zijn evangelie van genade in Jezus Christus. Zet het maar eens op een rij welke grote dingen God in zijn liefde voor jou heeft gedaan. Lees daarover in de Bijbel en kijk rond in je leven. En bedenk dan hoe jij daarmee om bent gegaan.
Boete doen begint bij Gods liefde. Alleen op die manier durf ik het aan.
Zingen: Psalm 51:6
dinsdag 26 oktober

Lezen: Nehemia 9:14-23
Maar u bent een God van vergeving, genadig en liefdevol, geduldig en zeer trouw: u verliet hen niet.

Nehemia 9:17b
Psalm 103
Dankzij het avondmaalsformulier kunnen velen Psalm 103 dromen. In de dankzegging na de viering worden immers vaak verzen uit deze psalm gelezen of gezongen.
Mijn persoonlijke liefde voor deze psalm begon toen ik ermee op beroep preekte in wat later mijn eerste gemeente werd. Het zijn de woorden van vers 8 die een refrein in de Bijbel vormen. Behalve in Psalm 103 kom je ze tegen in Psalm 86 en 145. Verder tref je ze aan bij de profeten Jona en Joël. En hier in Nehemia 9.

Maar degene die ze de eerste keer hoorde was Mozes. In Exodus 34:6 wordt beschreven hoe de HEER aan Mozes voorbij gaat terwijl hij in een rotsspleet staat. En dan roept de HEER uit wie Hij is: ‘De HEER! De HEER! Een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig’. Want wat was Mozes geschrokken van Gods woede na Israëls zonde met het gouden kalf. Als er één is die het recht van vergelding heeft is het God. Maar ‘Hij straft ons niet naar onze zonden, hij vergeldt ons niet naar onze schuld’ (Ps 103:10). Want Hij weet dat wij kwetsbaar zijn en de straf niet kunnen dragen: we zijn stof (vers 14). En daarom laat Hij zijn Zoon er onder wegzinken. Hij werd verlaten. Zo droeg Christus de toorn van God.

Nehemia kende dit wonder van de plaatsvervanging nog niet. Maar net als Mozes had hij genoeg aan het kennen van God in zijn liefde.
Zingen: Psalm 103:3
woensdag 27 oktober

Lezen: Nehemia 9:30-37 

Kijk naar ons: nu zijn wij slaven!
Nehemia 9:36a
Spiegel
Een mens moet af en toe in de spiegel kijken. Wie dat niet doet kan een spiegel worden vóórgehouden: dan moet je wel kijken.
Voor Israël was de ballingschap zo’n spiegel. Hen ruw onder de neus gedrukt, maar wel heilzaam. Want ze zien dat ze na al die eeuwen nog geen millimeter verder zijn dan in Egypte: ‘we zijn slaven!’

De slavernij was in hun binnenste met hen meegereisd naar het beloofde land. Ze grepen naar bezit (Achan), leefden in vertrouwen op zichzelf (Saul), dienden hun lichamelijke verlangens (David), waren op zoek naar macht (Rehabeam), vereerden afgoden (Achab).
En zoals ze in Egypte hun beste krachten moesten geven aan de Farao, zo moeten de Israëlieten na de ballingschap schatting betalen aan de koning van Perzië. De beloofde zegen van Kanaän moeten ze afstaan.

Zoiets kan vandaag nog steeds gebeuren. God zegent ons met tijd, maar we brengen die door achter de computer, verslaafd aan beelden of spelletjes. God zegent ons met geld, maar wij dragen het weg naar winkels, verslaafd aan consumptie. God zegent ons met zijn liefde, maar wij laten het door onze vingers glippen, verslaafd aan de waardering van mensen.
Maar alsjeblieft, kijk dan toch eens in de spiegel! Wat ben je aan het doen? God wilde je in vrijheid laten genieten van alles wat Hij je gaf. Echt vrij, om te genieten en Hem te eren. Gelukkig is er een weg naar die vrijheid. Want net als Nehemia mag je met je verslavingen naar God gaan: ‘we zijn slaven!’ God wil bevrijden van slavernij. Niet één keer (Egypte), niet twee keer (ballingschap), maar definitief (Christus; Gal. 5:1).
Zingen: Psalm 70:2
donderdag 28 oktober

Lezen: Nehemia 10:1, 29-34
…verplichten zich onder zelfvervloeking en onder ede om te leven volgens de wet van God, die door Mozes, Gods dienaar, is gegeven…
Nehemia 10:30
Voor hoelang?
In de laatste week voor de zomervakantie kan de juf of meester de regels een beetje laten vieren. Uitgesleten regels nog weer helemaal op scherp zetten roept weerstand op.

En toch zet Nehemia zo’n 400 jaar voor de geboorte van Christus de wet van Mozes nog weer helemaal op scherp. Nu kon hij niet weten voor hoelang dit was. Maar waarom laat God dit gebeuren? De wet van Mozes vindt straks toch zijn vervulling in Jezus Christus? Offers, reinheidswetten, de sabbat en de tempeldienst, het is straks allemaal voorbij.
In het licht van de komende wederkomst hebben christenen ook wel eens op de zaken vooruit gegrepen. Men trok zich terug uit de samenleving, werk werd aan de kant gegooid, het huwelijk ontbonden.
Nehemia laat ons zien dat je zelfs in de verwachting van de Messias -dat dreef hem immers bij de herbouw- trouw zult blijven aan Gods Woord zoals je dat tot dan toe ontvangen hebt. De puntjes blijven op de i staan totdat God zelf verandering brengt. En dan nog haalt hij de punt niet van de i, maar spelt Hij er een woord omheen: liefde. Want daar ging en gaat het om.
Tot zijn teleurstelling moest Nehemia ontdekken dat de vernieuwing van trouw aan Gods wet slechts van korte duur was. Na een periode van zo’n twaalf jaar waarin hij terug was naar Babylonië is het verval al weer ingetreden (Neh. 13:6-7). En wéér zet hij de wet op scherp. Want alleen wie Gods woord in alles bewaart, zal de dag meemaken waarop God alles vervult.
Zingen: Psalm 119:49
vrijdag 29 oktober

Lezen: Nehemia 12:27-30
De priesters en de Levieten reinigden niet alleen zichzelf, maar ook het volk, de poorten en de muur.
Nehemia 12:30
Reiniging
Wanneer je de afwas doet maak je borden en bestek schoon om ze later weer vies te laten worden door gebruik. Het reinigingsritueel in Israël heeft een permanente verwijdering van onreinheid op het oog. Natuurlijk kwamen bepaalde reinigingen steeds terug: onrein werd men bijvoorbeeld door aanraking met de dood of door ziekte. Reiniging had een hygiënisch aspect, maar ook een geestelijke betekenis: dood en ziekte horen niet bij de God van het leven.
En nu heeft Nehemia het dode Jeruzalem weer tot een stad vol leven mogen wekken. Deze reiniging laat zien: zonde en de daarop volgende dood horen hier niet meer thuis! Laat Jeruzalem een stad zijn die aan de HEER is gewijd (Ez. 48:35). Voor Nehemia is dit het sluitstuk van zijn werk, hij had gebouwd aan een heilige stad met daarin een heilig volk.

God had deze reiniging tientallen jaren eerder al beloofd. In Zacharia 3:9 zegt de HEER door zijn profeet: ‘in één enkele dag zal ik dit land reinigen van alle schuld’. En waar het Nehemia en anderen niet lukte om deze reiniging een permanent karater te geven (zie Neh. 13), en het hen meer dan één dag kost, daar lukt het Christus wel. In Titus 2:14 schrijft de apostel Paulus: ‘Hij heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van alle zonde vrij te kopen, ons te reinigen en ons tot zijn volk te maken, dat vol ijver is om het goede te doen.’ Weten wij wel dat we gereinigd zijn? Zonde en de daarop volgende dood horen niet meer thuis in ons leven.
Zingen: Gezang 68:2
zaterdag 30 oktober

Lezen: Nehemia 12:31-43
…de feestvreugde in Jeruzalem was tot op grote afstand te horen.

Nehemia 12:43
Daverend feest
‘Waar leef je voor?’ Dat was de startvraag op 1 oktober. En we hebben gezien dat Nehemia leeft voor de eer van God. Hij heeft er verdriet van dat de stad van God in puin ligt. Hij kan er niet tegen dat er met God wordt gespot: ‘Wat is dat voor God die zijn eigen volk vergeet?’ Het gaat hem aan het hart dat Gods beloften uitkomen.
En nu staan de muren weer. Feestelijk en plechtig worden ze ingewijd. Ze bieden bescherming tegen de vijanden van Israël. Maar ze willen ook het kwaad buiten de poort houden. En binnen de gewijde muren staat de tempel waar verzoening van de zonden plaatsvindt.
Het volk van Israël is blij: men zingt, danst en brengt vele offers. En het gejuich is tot in de verre omtrek van Jeruzalem te horen geweest. Zoiets imponeert, de vijanden zullen zich wel even gedeist hebben gehouden.

Tegelijk vraag je je af wat voor gejuich dit geweest is. Ongetwijfeld laat deze uitzinnige blijdschap iets zien van wat in het hart van het volk leeft. Maar is men blij met de herstelde eer voor God, of is men trots op het herbouwde Jeruzalem?
Zowel verdriet als vreugde kunnen je er aan ontdekken wat er in je hart leeft. Maar daarbij hoef je niet te blijven staan. Want het kan ook omgekeerd: wat in de Bijbel verdriet geeft, laat je jou ook verdrietig maken. En wat in de Bijbel tot vreugde leidt, laat je ook jou vreugde zijn. Zo’n hart is klaar voor de eeuwige vreugde.

Zingen: Liedboek 28:2
zondag 31 oktober

Lezen: Nehemia 13:6-18
Is dat niet hetzelfde wat uw voorouders deden, en waarom onze God zoveel kwaad over ons en over deze stad heeft gebracht?
Nehemia 13:18a
Roep om de Christus
Het boek Nehemia lijkt op het eerste gezicht te eindigen met een teleurstelling. Want het is Nehemia ondanks al zijn ijver niet gelukt om een heilig volk in een heilige stad te creëren. Met dat hij een periode terug is naar Babylonië vervalt men in Jeruzalem in oude gewoonten. En dan nog is Nehemia’s ijver zo groot dat hij voor een tweede keer de boel schoonveegt en op orde brengt.

Toch bevat dit slot van het boek Nehemia een bemoediging. Want het laat ons zien dat de vernieuwing van het hart een bovenmenselijke inspanning vraagt. Echte hervorming van ons denken -Romeinen 12:2- geeft God door Christus en zijn Geest. Zoals heel het Oude Testament vanuit alle mislukking roept om de volmaakte mens, de tweede Adam, zo roept ook de mislukking van Nehemia 13 om de komst van de beloofde Messias. Het Jeruzalem dat nu herbouwd is zal dan niet de stad zijn waar hij koning wordt; het vormt slechts het podium voor zijn optreden. Het nieuwe Jeruzalem wordt God zij dank niet gebouwd door mensenhanden.
En toch moest het aardse Jeruzalem herbouwd worden en de wet weer op scherp gezet. Je zou haast zeggen: zodat nog een keer duidelijk zou worden dat alleen God bevrijdt en vernieuwt.
Het is een boodschap die wij elke dag nodig hebben. Niet in eigen kracht. Maar door Christus alleen. Aan Hem de eer, en aan zijn Vader, in alle eeuwigheid. Laten we elkaar bemoedigen om vol ijver uit dat evangelie te leven.
Zingen: Gezang 108:1
