12 december 2021 – Lucas 1:39-56 – ds Rutger Heij

Het omkeer-evangelie


Kleinen maakt God groot, machtigen wordt hun macht ontnomen. Wie honger heeft wordt overladen met gaven, rijken stuurt God met lege handen weg. Maar dan staan wij toch aan de verkeerde kant van het evangelie? Wij horen eerder bij de rijken dan bij de hongerigen, eerder bij de machtigen dan bij de machtelozen. God gaat de boel omdraaien, dat maakt mij onrustig. 

Waarom gaat God dit eigenlijk doen? De eerste reden dat God kleinen verhoogt en machtelozen machtig maakt is dat je dan zijn kracht ziet (Deuteronomium 7:7, Jesaja 51:2). In het Nieuwe Testament wordt dit zo verwoord: Gods ‘kracht wordt zichtbaar in zwakheid’ (2 Korintiërs 12:9). De tweede reden is Gods trouw. God trekt zich het lot van Israël aan omdat Hij dat beloofd had aan de voorouders.

En waarom vernedert God de groten en stuurt Hij de rijken met lege handen weg? Omdat zij God niet aanbidden. Vaak gaat dat samen op. Wie rijk is denkt God niet nodig te hebben, wie macht heeft kan die macht vaak slecht delen met God. Natuurlijk kun je rijk zijn, een hoge positie hebben en tegelijk God dienen. Maar in zijn algemeenheid geldt, mensen die aanbeden worden gaan zelf moeilijk door de knieën.

Toch is het lied van Maria niet een protestsong tegen ongelijkheid in de wereld. Ze bezingt Gods evangelie: God herstelt de scheppingsorde, dat Hij God is en de mens schepsel. God draait de zondeval terug. Het hele evangelie is omkeer-evangelie. In het vernederen van de groten, de rijken en de verhevenen laat God zien dat alleen Hem aanbidding toekomt. Je aanbidt God of je aanbidt de mens (zie het boek Openbaring). De mensheid die God de rug toekeerde zal Hem weer aanbidden. Reageerde Maria op de aankondigde zwangerschap met bereidheid (Lucas 1:26-38), de zwangerschap zelf brengt haar tot een lofzang (vers 39-56). En dan gaan alle registers open. Door haar kind zullen zij die God niet willen aanbidden vernederd worden en zij die God wel aanbidden zullen verhoogd worden.

Moet je jezelf nu arm maken om door God rijk gemaakt te kunnen worden? Moet je eenvoudig worden om door God groot gemaakt te kunnen worden? Ik weet het niet. Wat ik wel weet is dat de zonde je doet geloven in eigen kracht. Dan vergeet je dat God kleinen groot maakt, dat zijn kracht zichtbaar wordt in onze zwakheid. Dus aanbid God, zijn kracht en zijn trouw. Troostvol is dat God de scheppingsorde gaat herstellen. Hij is daarmee begonnen in Jezus Christus. Maar wat gebeurt er dan met jou, aan welke kant van het evangelie sta jij? Rijk zijn is niet het probleem, ook niet dat je aanzien hebt of macht, maar zoek jij het in eigen kracht of bejubel je Gods kracht? In het avondmaal wil dit zichtbaar worden. Aan de tafel worden hongerigen gevoed, armen rijk gemaakt en eenvoudigen hogerop gevraagd.
