20 februari 2022 – Marcus 10:13-31 – ds Rutger Heij

Genade ontdekken


Wie wil er nou niet naar de hemel? Met dit verlangen komt ook een spanning mee: mag ik straks wel naar de hemel? Als je zelf die spanning al niet hebt, dan komt die wel op je af vanuit Marcus 10:13-31. Dat met die kinderen vinden we nog wel leuk. Maar het gedeelte over die rijke man is ongemakkelijk. Jezus zegt: ‘Wat is het moeilijk voor rijken om het koninkrijk van God binnen te gaan.’ De leerlingen schrikken daarvan. Hierop herhaalt Jezus zijn uitspraak, maar dan in algemene zin: ‘Wat is het moeilijk om het koninkrijk van God binnen te gaan.’

En dan komt die bekende uitspraak van Jezus over kameel en naald: ‘het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan.’ Daarvoor is een wonder nodig. Voor ieder mens is het onmogelijk om het koninkrijk van God binnen te gaan. Maar bij God is alles mogelijk.

Je kunt alleen binnengaan door alles te verwachten van Jezus. Wat ons daarbij in de weg kan zitten is dat wij hier op aarde onszelf vaak voorop zetten. Maar Jezus laat zien is dat mensen die zichzelf op nummer 1 zetten het laatst ontdekken wat genade is. En dat wie zichzelf op de laatste plaats zet het eerst ontdekt wat genade is. Het is de conclusie waar het verhaal mee eindigt (vers 31): ‘Vele eersten zullen de laatsten zijn en vele laatsten de eersten.’ Jezus laat dit zien in het voorbeeld van de kinderen. Het verschil tussen kinderen en volwassenen is dat een kind niets oplevert, maar alleen maar wat kost. Een kind kan ongegeneerd ontvangen.

Het koninkrijk van God is voor wie zich in dit leven heeft aangewend om ongegeneerd te ontvangen. Door jezelf op de laatste plaats te zetten -in plaats van met je eigen hachje bezig te zijn- ontdek je het eerst wat genade is. Vaak zeggen wij: genade betekent gratis. Het voorbeeld van de kinderen laat zien dat genade betekent dat jij iets kost. Je kunt de hemel alleen binnengaan als een kind voor wie alles betaald wordt. Dat is genade.

Wie dat niet wil accepteren kan het koninkrijk niet binnengaan. Wie hier op aarde alles om zichzelf laat draaien kan aan de hemelpoort niet opeens op Jezus wijzen. Dat zul je echt hier, in dit leven, moeten leren en oefenen. Het gaat niet om mij, maar om Hem. Ga eens op zoek in je leven of je genade herkent: waar zit de genade in jouw leven? Denk aan situaties waarin je voor je laat zorgen, situaties waarin een ander kosten voor je maakt.

Maar is het verboden om rijk te zijn? Maak je meer kans als je alles weggeeft? Nee, wie vertrouwt op bezit (of je het nou hebt of niet) vertrouwt niet, of in ieder geval minder, op Jezus. Je kunt niet je hele leven hier op aarde denken ‘zolang ik dat geld maar heb kan me niks gebeuren’, en bij de hemelpoort zeggen: ik heb Jezus en dus kan mij niks gebeuren. Het evangelie van vanmorgen wordt ook praktisch in hoe je keuzes maakt. Ik vermoed dat wij vaak keuzes maken vanuit onszelf, vanuit onze belangen. Stel nou eens dat je jezelf op de laatste plaat zet, dan kom je voor keuzes te staan die je echt wat kosten: wordt het Jezus of je relatie, wordt het Jezus of je carrière? Om genade te ontdekken moet je jezelf op de laatste plaats zetten. Eerst Jezus en eerst de medemens. Oefen daarmee. En je zult al snel merken dat er voor je gezorgd wordt. Moet je je best doen om in de hemel te komen? Ja en nee. Je moet je best doen om jezelf op de laatste plaats te zetten.
