3 juli 2022 – 1 Petrus 5:10-11 – ds Rutger Heij

God houdt je zegenend de hand boven het hoofd

Wie belijdenis doet kan zich afvragen: hoe ga ik mijn ja-woord waarmaken, mijn leven lang? Want (blijven) geloven is moeilijk. Dat komt van buitenaf en van binnenuit. Van binnenuit komen je eigen verlangens en wensen, vaak staan die tegenover wat God van je vraagt. Van buitenaf komt dat mensen je raar vinden: wie gelooft nou in een God die je nog nooit gezien hebt? In de brief van Petrus gaat het over de druk die vervolging op je geloof legt. Ook op een andere manier kan lijden je geloof onder druk zetten: ziekte, het verlies van mensen van wie je houdt, tegenslag en problemen.

Wat is eigenlijk het geloof dat wij belijden? Het filmpje ‘Falling plates’ laat dit zien. Ontbijtbordjes vallen kapot op de grond: mensen die prachtig door God geschapen zijn. De mens duwde (en duwt) God weg uit zijn leven. Zonder God tuimel je in een bodemloos gat waar je leven aan kapot gaat. Maar God wil dit niet, daarom stuurde Hij zijn Zoon naar de aarde om de mens te laten zien wat echt leven is. En dat wij God wegduwden heeft Jezus weer goedgemaakt door Gods verontwaardiging daarover te ondergaan. Gods eigen Zoon werd zo’n ontbijtbordje en liet zich breken. Maar op dat moment draait alles om. Vanaf dat moment komen scherven weer bijeen en worden mensen weer heel.

Dat geloof belijd je. Maar hoe maak je dit ja-woord waar? Het antwoord is: jij hoeft dat niet te doen. Wie gaat er dan voor zorgen dat jij blijft geloven? God zelf. Dat is 1 Petrus 5:10-11. Het is de zegen die je meekrijgt nadat je je ja-woord gegeven hebt. De achtergrond van deze tekst is het lijden. Maar God heeft het laatste woord en Hij zegt: Ik maak je sterk (opvallend zijn de vier werkwoorden waarmee dit wordt gezegd).
 
Boven de preek heb ik gezet: God houdt je zegenend de hand boven het hoofd. In zijn brief heeft Petrus het over de hand van God (4:19 en 5:6, in die laatste tekst staat in het Grieks: verneder je onder de machtige hand van God). Hoofdstuk 5 laat zien dat de duivel je van het geloof af wil brengen. Wat jij moet doen is buigen voor God en je verzetten tegen de duivel. Wie buigt kan God de hand boven het hoofd houden, je laat zien dat je onder Gods bescherming wil leven.

Wie belijdenis doet (of gedaan heeft) mag bedenken: God houdt me zegenend de hand boven het hoofd. Hij beschermt me. Hij zorgt ervoor dat ik mijn ja-woord kan waarmaken. Dat doet Hij niet omdat Hij in jou gelooft, dat doet Hij omdat Hij afmaakt waar Hij aan begint. Je ziet het in ouderen die hun leven lang geloven. Je ziet het in mensen die vervolgd worden, die ziek worden, en toch blijven geloven.
 
Hoe herken je dit evangelie in jezelf? Wat ik hoop is dat je als christen iets van strijd ervaart. Geloven roept weerstand op, ook in jezelf. Dat mag je opvatten als een teken dat je God echt wil dienen. Daarbij zul je op God moeten vertrouwen. Net als Jezus. Hij vertrouwde erop dat zijn Vader Hem weer heel zou maken. En dat is gebeurd.

Jouw volhouden is Gods werk. Wat moet jij dan doen? Zorg er voor dat jij onder Gods beschermende hand blijft. Daaronder schuilt. Concreet: bijbel lezen, naar de kerk gaan, geloofsgesprekken hebben, bidden - alleen en samen met anderen.
