11 september 2022 – Romeinen 6:1-14 – ds Rutger Heij

Transfer

Doop en Avondmaal in één dienst. Dat is geluk hebben want ze hebben alles met elkaar te maken.

Gedoopt zijn betekent dat zondigen niet meer normaal is. De wetmatigheid van zonden doen is bij jou doorbroken. Romeinen 6 beschrijft een transfer. Denk aan hoe in de voetbalwereld spelers worden overgekocht. Een gedoopte is weggekocht bij satan, weggekocht uit het team ‘zonde’. In een andere beeldspraak: Jezus heeft jouw overlijdensbericht naar het team ‘zonde’ gestuurd (vers 4). Hij wil dat je voor hen niet meer bestaat. Je bent vrij van al je verplichtingen aan dat team. En nu speel je voor team ‘genade’. Je leeft nu onder de genade (vers 14). Dit is de kern van de christelijke doop: je bent niet meer in dienst van de zonde maar in dienst van de genade. Je bent nu iets verplicht aan de genade, namelijk dat je goed doet, lief hebt, trouw bent, vriendelijk en geduldig. 

Avondmaal vieren is je voeden en laven aan de genade. Want wij zondigen nog zo gemakkelijk en leggen ons soms bij de realiteit daarvan neer. Wie zich voedt en laaft aan de genade verandert. Het avondmaal geeft je de kracht en de wil om je genadedienst te vervullen. Als je het brood vasthoudt en er op kauwt, bedenk dan hoe Jezus zich opofferde om jou een goed leven te geven. Als je van de wijn drinkt, bedenk dan dat Jezus van het leven een feest wil maken. Laat die goedheid en liefde op je afkomen. Naast het avondmaal zijn er andere manieren waarop je je voedt en laaft aan de genade: Bijbel lezen en bidden, de erediensten bezoeken, met elkaar praten over genade, vergeving vragen. Door Gods genade te onderzoeken en te ondergaan word je een steeds betere speler. Laat de transfer die bij je doop plaatsvond doorwerken in je leven. Voed en laaf je aan de genade zodat je dienst aan de Genadige steeds meer vorm en inhoud krijgt.
