4 december 2022 – Matteüs 1:5b-6a – ds Rutger Heij

Gered door je vijand


Er is weinig vervelender dan gered worden door je vijand. De asielzoekers die jij uitscheldt helpen je als de ketting van je fiets er af vliegt. De collega op je werk waar je altijd ruzie mee hebt stopt achter je terwijl jij met pech langs de weg staat. De buurvrouw die jij altijd negeert belt aan om te zeggen dat je autolichten nog aan staan. Dit is wat ons overkomt in Jezus: het is onze vijand die ons redt (Romeinen 5:10). Sinds de zondeval stellen wij ons vijandig op tegenover God. Als deze God zijn eigen Zoon naar de aarde stuurt om de mens te redden, is dat vanuit ons mensen gezien hulp van onze vijand.

Matteüs legt deze duiding in zijn geslachtsregister: ‘Boaz verwekte Obed bij Ruth, Obed verwekte Isaï, Isaï verwekte David, de koning.’ Ruth is een Moabitische. Gods Zoon kan bij zijn komst naar deze wereld zijn eigen voorgeslacht vormgeven. Moab was de vijand van Israël. Dus het geslacht van Elimelech wordt gered door iemand uit het vijandelijke volk. Je voelt het ongemak bij Naomi op het moment dat Ruth haar niet in de steek wil laten. Maar Ruth blijft haar schoonmoeder trouw. Uiteindelijk behoedt de buitenlandse Ruth een Israëlitische familie voor uitsterven. Door Ruth in zijn voorgeslacht op te nemen kleurt Gods Zoon de redding die Hij komt brengen in: het is je vijand die je redt, uit liefde.

Hoe kleurt dit jouw omgang met God? Denk even terug aan die asielzoeker, de collega en buurvrouw. Wat was je verlegen met hun liefde! Diep in je hart weet je dat je houding ten opzichte van hen veranderd is. Het verhaal van Ruth, het verhaal van Jezus Christus, maakt je verlegen met Gods liefde. Ondanks jouw grote mond geeft God je zijn Zoon, ondanks jouw vijandschap wil God je helpen.

Alleen als je je klein weet kun je gered worden. Het evangelie laat ons zien dat we ons moeten laten helpen. En dan ook nog eens door Hem die wij als vijand zagen. Er is niet een neutrale beginsituatie in onze relatie met God, wij zien Hem als de vijand. Ten diepste omdat we zelf God willen zijn. Maar dan, op het moment dat wij hulp nodig hebben, is Hij daar en redt Hij ons. Deze liefde maakt liefdevol. De schok dat je vijand je hielp zet iets in beweging, zet je gedachten in beweging. In het bijbelboek Ruth wordt subtiel duidelijk gemaakt dat God de gebeurtenissen leidt. Hij is bezig om zijn Zoon in de wereld te brengen, want Hij trekt zich het lot van mensen aan. En wij, die mensen, ontdekken in het verhaal van Ruth dat wij gered worden door onze vijand. Dat verandert ons, ons vijandbeeld gaat aan diggelen.

Om ons nederig te maken werd Gods Zoon zelf nederig. Laat dat je bemoedigen als je ontdekt dat je het moeilijk vindt om te veranderen, om klein over jezelf te denken en om verlegen te zijn met Gods liefde. Jezus is de asielzoeker die jouw taal geleerd heeft alleen maar om je met je fiets te kunnen helpen. Hij dringt diep door in het land van de vijand om ons voor uitsterven te behoeden.

Probeer te groeien in een zuivere omgang met God. Je omgang met God wordt zuiverder als je je blijft verwonderen over zijn liefde. En geef dan ook je haat tegen God op. Laat je door zijn liefde veranderen: sta open voor de relatie met Hem die je verraste met zijn liefde. En laat zijn ongedachte liefde jou leren ongedacht lief te hebben.
