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Ben jij gediend van genade?

Wij horen wat we graag willen horen. Dit wordt de ‘confirmation bias’ genoemd (voorkeur voor bevestiging). Dat wij wegfilteren wat ons niet bevalt zou te maken hebben met de onrust die zulke informatie geeft. Het gevaar is dat je een vertekend beeld van de werkelijkheid krijgt. Dit kan ook gebeuren in je geloof. Dat God liefde is hoor je wel maar dat Hij ook straft hoor je niet. God mag jou wel helpen maar niet je zonden aanwijzen. God mag wel redden maar niemand veroordelen. Je gelooft wel in de hemel maar niet in een hel... En God mag wel ontvangen, onze lof, maar mag Hij ook geven? Leven van genade vinden we vaak lastig.

Wat er met je gebeurt als je alleen hoort wat je wil horen, ontdek je in Lucas 4:14-30. Vreemd in dit gedeelte is dat bewondering (vers 22) omslaat in een hevige woede (28). De inwoners van Nazaret willen best erkennen dat hun Jezus (Hij was opgegroeid in Nazaret) de ogen van blinden opende, dat Hij van water wijn had gemaakt en een jongen die op sterven lag had genezen. De tekenen van Jesaja 61, daarvan hebben ze inderdaad gehoord dat ze zijn gebeurd: ‘Allen betuigden Hem hun bijval.’

Maar wat ze niet willen horen is dat Jezus zegt: Ik ben Gods Zoon en jullie hebben Mij nodig. Jullie hebben Gods genade nodig, niet alleen die wonderen. Dat is de tweede helft van vers 22: ‘Ze verwonderden zich over de genadewoorden die uit zijn mond vloeiden, en ze zeiden: ‘Dat is toch de zoon van Jozef?” Dat Jezus genade verkondigt gaat hun te ver. Dat is voorbehouden aan God (Marcus 2:5-6). Jezus voelt aan wat de inwoners van Nazaret denken en verwoordt hun gedachten (23): ‘Ongetwijfeld zullen jullie Me dit gezegde voorhouden: Geneesheer, genees uzelf.’ Daarmee slaat Jezus de spijker op zijn kop. De inwoners van Nazaret vinden het prima dat Jezus een bijzonder mens is, maar laat Hij maar gauw genezen van het idee dat Hij genade mag uitdelen. Laat Hij maar gauw genezen van het idee dat Hij meer is dan een mens. Ze willen wel een wonderdokter, maar niet iemand die woorden van genade spreekt.

Maar dat is nou net waar het Jezus om gaat, Hij brengt je Gods genade. Zo wil Hij door jou ontvangen worden. Het evangelie is niet dat Jezus je helpt maar dat Hij je redt. Het evangelie is niet dat God je lichaam geneest maar dat Hij je hart geneest. Wij willen graag te horen krijgen dat we het goed doen, maar hoeveel ruimte blijft er dan over voor Gods genade? Gods genade is overbodig als jij het uit jezelf al goed zou doen. Maar het is juist omgekeerd, alles wat jij goed doet komt voort uit Gods genade. Genade is alles van God, niets van jezelf. Alleen zo is er redding. In Nazaret draaiden ze het volledig om: als Jezus hun gunst en belangstelling niet aanvaardt, dan zijn zij van zijn genade niet gediend.

Ben jij gediend van genade? Mag Jezus tegen je zeggen: jij redt het niet, maar Ik ga je redden. Wij willen graag geloven, maar vaak alleen op onze voorwaarden. Dan snijden we zomaar stukjes weg of voegen we dingen toe. Het is ontdekkend dat alle ellende in de wereld ook op die manier begon: Adam en Eva hoorden alleen wat ze wilden horen. Maar Jezus zoekt de confrontatie. Gelukkig. Zo wil Jezus je bevrijden van een houding waarin je zijn genade afwijst. God dient ons met genade zelfs als wij er niet van gediend zijn, dat is troostvol.
 
Denk eens na over de dingen die je liever niet hoort. Denk eens na over je gebeden, waar vraag je om en waar vraag je eigenlijk nooit om? En kan het zijn dat je de Bijbel naar je eigen overtuigingen toe leest? Kortom: aanvaard de hele Bijbel, het hele evangelie, en hele genade.
