16 april 2023 – Lucas 24:35 – ds Rutger Heij

Kijk met je hart


Wij hebben de neiging om dingen horizontaal te verklaren, dus zonder God erbij te betrekken. Tegelijk zouden we Jezus graag meer willen zien in ons leven en in de wereld. Zijn we misschien ziende blind, dat Jezus er wel is maar wij Hem niet herkennen?

De Emmaüsgangers waren ziende blind, ze herkennen Jezus niet. In vers 35 vatten ze het hele gebeuren kernachtig samen: ze ‘vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe Hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood.’ Toch is het niet zo dat deze twee leerlingen Jezus herkennen omdat Hij net als bij het laatste avondmaal het brood weer breekt.

Wie vertroebelde eigenlijk hun blik (vers 16)?
Wie opende hun ogen (vers 31)?
Klopt de vertaling ‘door’ in vers 35 wel?

De Emmaüsgangers herkennen Jezus niet vanwege het breken van het brood maar op het moment dat Hij het brood breekt. Niet deze leerlingen ontdekken iets, maar God laat hen iets zien. De verblinding van de Emmaüsgangers is een blinddoek die God hen omdoet. En God doet hem op zeker moment ook weer af (de Bijbel is vol van dit soort goddelijke verblindingen: Genesis 19:11, Numeri 22:31, 2 Koningen 6:18-20, Handelingen 9:8-12). Maar gek genoeg verdwijnt Jezus ook juist op het moment dat de blinddoek afgaat. Dus in een flits zien ze Jezus en dan is Hij weg. In een film zou dat een flashback zijn, iemand is heel even terug in het verleden en begrijpt daardoor wat er in het heden gebeurt.

Welk verleden laat God deze twee leerlingen zien? De broodvermenigvuldiging. Je leest dan dezelfde woorden als hier in Lucas 24: ‘Hij nam de broden, sprak het zegengebed uit, brak de broden en gaf ze aan de leerlingen’ (Marcus 6:41, 8:6). Maar deze broodvermenigvuldigingen hadden wel een staartje: Jezus verwijt hen hun ongeloof (Marcus 8:14-21): ‘Begrijpen jullie het dan nog niet? Jullie hebben ogen, maar zien niet?’ Ze zien Jezus maar herkennen Hem niet als de Zoon van God.
 
Hieraan herinnert Jezus de Emmaüsgangers. In een flits laat Hij zich zien terwijl Hij het brood breekt. Ze beseffen, we zitten weer op datzelfde punt. We hebben ogen, maar zien niet. Heel bewust geeft Jezus zijn leerlingen een déjà vu: toen geloofden jullie Me ook al niet. Maar wat steekt Jezus er een energie en tijd in om zijn leerlingen te leren zien. Laat dat je troosten als je zelf ontdekt wordt aan je blindheid. Wij willen zo graag iets van Jezus zien in ons leven en in de wereld. Omgekeerd wil Jezus ook door ons gezien worden. Zodat Hij geëerd wordt, zodat er in Hem geloofd wordt en zodat er van Hem getuigd wordt. Sommige mensen wijzen Jezus op allerlei plekken in hun leven aan. Zij verklaren de dingen verticaal.

De vraag is, kijk jij met je ogen of met je hart? Wie niet openstaat voor het onzienbare mist uiteindelijk het zicht op Jezus en wie Hij is. Gelukkig breekt Jezus daar doorheen, je ziet het bij de Emmaüsgangers. Ik denk dat je het moet oefenen. Betrap jezelf op horizontale verklaringen. Roep jezelf dan tot de orde en oefen met een verticale verklaring.
